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Wachter 305

 
Het Bevel 
 
Openbaring 3:10-11 
10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren 
voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op 
de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

 
Mattheus 24:42 - Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.   
Mattheus 24:44 - Want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.  
Mattheus 25:13 - Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.  
Marcus 13:35 - Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal.   
Marcus 13:37 - Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!  
Lukas 12:40 - Weest … bereidt, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt Jezus  
Lucas 21:36 - Waakt te allen tijde, opdat gij moogt ontkomen aan wat geschieden zal.  
Openb. 16:15 - Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart.  
 
Een vraag die naar mij toekwam!  
Door de zondeval is alle ellende in de wereld gekomen. Waar ik het moeilijk mee heb is dat er 
zoveel mensen lijden door ziekten, eenzaamheid en oorlogen. Deze mensen kunnen er toch 
niets aan doen dat ze dit moeten doorstaan? En waarom duurt dit lijden al 6000 jaar? 
 
Mijn antwoord! 
Zonde is de oorzaak van lijden, ziekte en dood.  Maar Jezus heeft onze zonde, ziekten en 
smarten op Zich genomen (Jesaja 53). Na Zijn opstanding heeft Hij ons geroepen om dit 
goede nieuws wereldkundig te maken. Allen die zich bekeren en geloven, vinden verlichting, 
ook al zien we nog niet  dat ALLE DINGEN aan Hem onderworpen zijn. Maar spoedig zal Jezus 
terugkomen om te regeren in vrede en gerechtigheid. Dit is de gezegende hoop van al Gods 
kinderen die Hem verwachten. Het lijden van de tegenwoordige wereld zal niet opwegen 
tegen de heerlijkheid die dan over ons geopenbaard zal worden.   
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Opmerking van een geestelijk leider 
Het hele eindtijd verhaal is een gokspel en een verdien model geworden voor los 
lopende bedieningen die het beter weten als de Vader. Zie wat Jezus daar over zegt.  
 
Valse voorspellingen en verwachtingen 
- 88 redenen waarom Jezus in 1988 zal terugkomen 
- De eeuwwisseling naar het jaar 2000 
- Het teken aan de hemel rond 23 september 2017 
- Het 70-jarig bestaan van Israël op 14 mei 2018 
- Profeet Jozua die zegt dat Jezus 23-24 september 2025 komt 
- Daarna zou het 7-8 oktober gebeuren, maar het gebeurde niet. 
- Daarna zou het in april 2026 gaan gebeuren, maar het gebeurde niet 
- Daarna zou het gebeuren als de staat Israël 77 jaar oud is. 

Hij heeft de datum sindsdien al diverse keren bijgesteld  
- Anderen zeggen het gebeurt op Joodse feestdagen 
- Tijdens de bloedmanen die vallen op Joodse feestdagen 
- Als het Pinksteren is of tijdens het Bazuinenfeest 
- Nu de staat Israël haar 78-jarig bestaan viert 
- Tijdens de zonnewende die in 2026 op Vaderdag valt 
- Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts ……. 
 
2 Peter 3:3 
3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?  
 
2 Peter 3:7 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af 
geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen 
er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de 
toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 7 Maar de tegenwoordige 
hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard 
tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 
 
2 Peter 3:8-11 
8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en 
duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen 
denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief.  
 
Matthew 24:5-13 
5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen 
verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest 
niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal 
opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 
hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij 
u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat ….. 
13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 



 3 

Tekenen van de tijd 
De gruwel verhalen van de slachtingen op 7 oktober 2023 (13 mei 2026) 
De strijd sindsdien in Libanon, Syrië, Iran en de overige omringende landen 
 
Israël dat nu de macht over het tempelplein terug eist. 
Israël dat nu ook de Westbank (Judea en Samaria) 
De AI-ontwikkelingen wereld wijd, verweven met het digitale geldsysteem 
Het uitroeien van Christelijke dorpen in Nigeria, Sudan en Congo  
Het Hanta-virus dat nu opnieuw een angst-verdien model is 
Het immer toenemende antisemitisme, gebaseerd op de leugen-media 
Verklaring van de autoriteiten over aliens. 
Kortom – een acceleratie van wereldproblemen 
 
Waar staan wij en hoe moeten wij reageren? 
- Waakt en bidt en wacht op de Here Lukas 21:36, Markus 13:33-37 
- Wees in geen ding bezorgd Filippensen 4:5-6 
- Wees geduldig en liefdevol Jacobus 5:7-8, 1 Tess 3:12-13 
- Sla acht op Gods woord en lees het! 1Johannes 1:7 
- Tuchtig je vlees en leef sober Lukas 5:35, 1 Tess 5:6-8 
- Waarschuw anderen Ezechiel 3, 33 
- Vertroost en bemoedig anderen 1 Tess. 4:14-18 
- Zondig niet opzettelijk, Hebreen 10:26,  
- Gedenk Gods gestrengheid Efeze 5:3-7  
- Gehoorzaam God en blijf in Christus 1 Johannes 2:28, 2 Tess 1:8 
- Verkondig het evangelie en investeer in zielen Marcus 16 
- Heilig en reinig jezelf Rom 12:1-2, Openbaring 19:7 
- Heb omgang met gelijkgezinden Hebreeën 10:25 
- Wees gereed Mattheus 24:44  
 
De grote ontsnapping 
1. Verlossing is een ontsnapping van zonde 
2. Genezing is een ontsnapping van ziekte 
3. Bevrijding is een ontsnapping van demonen 
4. Vergeving is een ontsnapping van schuld 
5. Redding is een ontsnapping van de hel 
6. Opstanding is een ontsnapping van de dood 
7. Opname is een ontsnapping van Gods toorn 
 
1 Thessalonicenzen 1:10 
….. en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die 
ons verlost van de komende toorn. 
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DE TIJD GAAT SNEL! 
We zijn inmiddels weer een weekje thuis en ik heb een hoop 
werk moeten inhalen. We zijn heerlijk uitgerust en kunnen er 
weer tegenaan. Inmiddels is er weer het nodige  verandert 
op het wereldtoneel. Israël is 78 jaar geworden. En nu zijn er 
geluiden dat ze het tempelplein en de Westbank (Judea en 
Samaria claimen als hun rechtmatig eigendom. Uiteindelijk 
zal dit zeker wel gebeuren, maar wat zal dat weer losmaken 
in de vijandige wereld. Ondertussen komen de meest 
gruwelijke martelverhalen die op 7 oktober in Israël hebben 
plaatsgevonden tot in details boven water. Desondanks kiest 
het merendeel van de wereld de kant van Hamas in weerwil 
van de keiharde feiten. En dat is nog niet alles. 
 

De impasse rondom de straat van Hormuz, begint wereldwijd zijn tol te eisen in de economie. 
Cuba zit al half in het donker vanwege olie te kort, en ik hoorde dat de luchtvaart nog slechts 
brandstof had voor drie weken. Als dat waar is, wat zal dit dan voor de economie en de prijzen 
betekenen? En dan het Hanta-virus. Een schitterend verdienmodel door de wereld met de 
angst te bestoken dat er een nieuwe wereldwijde pandemie aankomt. Ondertussen blijven de 
prijzen voor het levensonderhoud stijgen en zien we ook het geweld van onze politiemensen 
tegen demonstranten schrikbarend toenemen. En het antisemitisme neemt ook in Nederland 
schrikbarende vormen aan, net zoals destijds voor WW2. En dan nog de oorlog in de Oekraine, 
de strijd rondom asielzoekers, het zieken Euro-visie-songfestival, een zieke woke-show dat een 
grote politieke propaganda is geworden tegen Israël. Nee, je wordt niet blij van de wereld. 
Integendeel zelfs. Je zou er bang en verdrietig van worden als je niet beter zou weten, dat veel 
van deze zaken zijn voorzegt door Gods Woord. En juist daarom roept de Bijbel ons op, om 
met het oog op al deze ontwikkelingen, omhoog te zien, want onze verlossing genaakt. Onze 
Jezus gaat komen, en ik geloof dat het niet lang meer gaat duren, al waag ik mij niet aan het 
noemen van een dag. Maar ik zie elke dag uit naar Zijn komst, en tot die tijd zal in Christus 
blijven prediken die de losprijs voor onze zonde heeft betaald. In Christus verbonden.  
 
Jaap Dieleman 
 
Voor de wachter kijkers 
We doen op dit moment geen Bijbelteksten in beeld tijdens de filmpjes. In de PDF bijlage, vindt 
u wel alle Bijbelteksten die ik in het filmpje bespreek. Dit doen we omdat het nogal wat tijd 
vergt en vanwege de drukte ontbreekt het ons de tijd om dit goed te doen. Bovendien ben ik 
ervan overtuigd dat de PD- bijlage beter helpt om de teksten tot je te nemen, dan ze alleen 
even in beeld te zien. 
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De Projecten gaan door  
Ondertussen gaat het werk met de trucks gestaag door. Ashvien 
doet het goed en ik ben trots op deze trouwe dienstknecht en 
opvolger van dit project. Elke maand zie en hoor ik met vreugde dat 
er weer zo’n 250.000 mensen met het evangelie zijn bereikt. U vindt 
deze informatie voortaan op Faith Generation.  Elke maand is er veel 
geld nodig. Ik wil u daarom van vragen om partner te worden in dit 
vruchtbare werk. Meld je hier aan als partner. 
 

Abba Child Care 
Ook Abba Child Care is in goede handen bij Ronald 
Hoogkamer. De site is vernieuwd en er is een prachtig 
jubileum magazine gemaakt. Als u een kindje 
sponsort komt er t.z.t. een magazine naar u toe. Kijk 
op www.abbachildcare.org voor de laatste update en 
wordt ook deelgenoot van dit mooie werk. 

 
Nieuwe plannen 
Er ligt een uitnodiging voor het Caribisch gebied, Suriname en Pakistan. Alhoewel daar nog 
geen besluit over genomen is, hoop in de loop der tijd een concreet besluit te nemen over 
deze uitnodigingen. T.z.t. zal ik u daarvan op de hoogte houden.  
 
Ondanks alle drukte blijft onze eerste opdracht “zielen winnen voor Jezus”. Dit is het DNA van 
de Heilbode. Onze slogan was en is: “We preach the Word, to reach the World, for we believe 
that every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner!” Tot slot een 
woord van dank aan al onze vrienden en partners die ons al jaren hebben gesteund en ik hoop 
dat u dat wilt blijven doen. We groeten u vanuit ons hart.   
 
In Jezus verbonden. Jaap en Antje Dieleman 
          

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, 
uitreddingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke 
genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer… Het boek is 
verkrijgbaar via onze shop.  

 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste 
wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de boodschap met info 

over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen 
rond Israel en het Midden Oosten vindt u op Telegram. 
 

https://faithgeneration.com/activiteiten/gospeltrucks/
https://faithgeneration.com/geven/
http://www.abbachildcare.org/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

