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Wachter 296 

De kracht van Gods Gesproken Woord 
 

Spreuken 18:21 

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht 

eten. 

 

Numerie 14:28-29 

Zeg tot hen: Zowaar Ik leef, luidt het woord des HEREN, Ik zal zeker met u doen gelijk 

gij te mijnen aanhoren gesproken hebt! In deze woestijn zullen uw lijken vallen, 

namelijk zovelen als er van u geteld zijn, naar uw volle getal, van twintig jaar oud en 

daarboven, omdat gij tegen Mij gemord hebt. 

 

2 Samuel 1:16 

En David zei tot hem: Uw bloed zij op uw hoofd, want uw eigen mond heeft tegen u 

getuigd, doordat gij gezegd hebt: ik heb de gezalfde des HEREN gedood. 

 

Mattheus12:36-37 

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij 

rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

 

Lukas 19:22 

Hij zei tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik 

een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet 

gezaaid heb. 
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Spreuken 12:14a 
Van de vrucht zijns monds wordt iemand met het goede verzadigd; wat eens mensen 
handen volbrengen, keert weder tot hem. 
 
Mattheus 12:35-37 
35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn 
boze schat boze dingen. 36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 
spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, 37 want naar uw woorden zult 
gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 
 
Jakobus 1:26 
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn 
hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 
 
Jakobus 3:5-8 
5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot 
bos in brand steekt. 6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong 
neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad 
der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. 7 Want alle soorten 
van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn 
bedwongen door de menselijke natuur, 8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een 
onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 
 
Jakobus 3:10 
uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. 
 
Mattheus 15:19-20 
19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, 
leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 20 Dat zijn de dingen, die een mens onrein 
maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. 
 
Psalm 34:14 
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; 
 
Spreuken 10:20 
Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard. 
 
Spreuken 12:18-19 
Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. 
Een waarachtige lip bestaat voor altijd, maar een leugenachtige tong slechts voor een 
ogenblik. 
 
Spreuken 21:23 
Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden. 
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DE TIJD GAAT SNEL! 
Het ia alweer maart als u deze mail krijgt, een zeer 
hectische tijd voor ons persoonlijk, maar dat zal ik zo 
toelichten. In de laatste paar wachters hebben we 
niet veel nieuws in de updates staan. Niet omdat er 
niets gebeurt, integendeel zelfs, maar juist omdat er 
zoveel gebeurt. Zoveel dat er nauwelijks tijd is om aan 
de achterban te rapporteren. Maar om wat 
helderheid te schetsen, heb ik nu toch even tijd 
genomen om een update te geven over alle 
stormachtige ontwikkelingen. 

 
EEN GROTE OOGST IN JANUARI 2026 
Zoals jullie weten is het werk van de Gospeltrucks overgedragen 
aan Faith Generation, maar het blijft mijn vreugde om te zien 
dat het werk doorgaat. En ook deze maand was weer een 
enorme oogst van maar liefst 241.929 kostbare zielen. Halleluja.  
  
Inmiddels is februari ook al gepasseerd maar daarvan heb ik nog 
geen cijfers. Trouwens u kunt deze informatie voortaan vinden 
op Faith Generation. Elke maand is er zo’n 80.000 euro nodig en 
dus wil ik u van harte aanbevelen om partner te worden, zodat 
er een vaste financiële basis is, om deze kosten te dekken. Meld 
je hier aan als partner. 
 
OVERDRACHT ABBA CHILD CARE 

Wij nodigen je van harte 
uit voor een prachtige 
avond op vrijdag 6 maart 
in “Streams Breede-
Beek” Theater in Nijkerk. 
We vieren de overdracht 
van het werk van Abba 
Child Care aan Ronald 
Hoogkamer. Er zijn een 
beperkt aantal plaatsen, 
dus geef je zo snel 
mogelijk op als je hier 

erbij wilt zijn. Meld je hier aan: 👉 
ONZE VERHUIZING 
Ondertussen is ons huis verkocht en hebben we een nieuw huis verkocht. Onze agenda is 
daarom nu overvol en ik vraag uw gebed en mocht je nog op een andere manier willen helpen, 

https://faithgeneration.com/activiteiten/gospeltrucks/
https://faithgeneration.com/geven/
https://faithgeneration.com/geven/
https://1sg11.mjt.lu/nl3/SqcjSQGnZlT_bUR3ov6TJw?m=AccAADE8KBAAAAAAAAAAA-ZG00QAAYKJV8kAAAAAADLo6ABpjwGM-GspXrBJSVi9na2kdDC_GgAELiU&b=e0cc05c0&e=8fe16691&x=1dmprGNmkxnXAe7jmBLe91jegPyIHK0bdnHvr67ek7s
file:///C:/Users/jaapdieleman/Downloads/Gospel-Truck-Report-January-2026.pdf
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neem dan contact met mij op via jaapdieleman@gmail.com. Onze agenda ziet er als volgt uit. 
 
28 februari  - De vleugel wordt opgehaald 
1 maart - Uitzegening van de Lighthouse kerk in Spakenburg 
2 maart  - Expositie schilderijen Jaap inrichten in de Verbeelding (Zeewolde) 
3 maart  - Eerste lading huisraad laden in busje 
4 maart  - Passeren bij notaris en eerste lading en vleugel in nieuwe huis 
5 maart  - Klussen in nieuw huis in Vlissingen 
6 maart - Overdracht Abba aan Ronald (zie bericht hierboven) 
7 maart - Verder klussen in nieuw huis 
8 maart - Kingsly spreekt in Spakenburg en Vlissingen 
9 maart  - Terug naar Zeewolde om vrachtwagen te laden 
10 maart - Verhuizing en uitladen in Vlissingen 
11 maart - Klussen en inrichten ons nieuwe huis t/m 16 maart 
17 maart  - Laatste schoonmaak woning in Zeewolde 
18 maart - Definitieve overdracht sleutels aan nieuwe bewoners 
22 maart  - Officiële opening exposite in de Verbeelding (3 maanden) 
23 maart  - Life-school in Katwijk spreken 
25 maart - Life-school in Nunspeet spreken 
26 maart - Life-school in Nijkerk – Voorthuizen spreken 
27 maart - Eindtijd conferentie in Leiden t/m 28 maart 
30 maart - Life-school Eindhoven spreken 
31 maart - Life-school Amsterdam spreken 
 

Deze eindtijd conferentie wordt gehouden op  
27-28 maart bij GOD-Centre in Voorschoten. 
 
De stormachtige ontwikkelingen op het 
wereldtoneel en in het Midden-Oosten kun je 
alleen goed begrijpen, als je deze beziet vanuit 
het profetisch perspectief van Gods Woord. 
Tijdens deze conferentie zullen deze thema’s 
ruimschoots de nodige aandacht krijgen. 
 
Geef je snel op om deel te zijn van deze 
belangrijke conferentie over de actuele 
ontwikkelingen in de wereld in het licht van 
Gods Woord  
 
Deelname is gratis. Meld je hier aan. 
https://godcentrevoorschoten.nl/paginas-
/eindtijdconferentie.html 
 
We zien naar jou uit!  
DE WACHTER – TIME-OUT 

Zoals u ziet is het een stormachtige tijd voor ons die alle energie en aandacht van ons vergt. 
Om die reden hebben we een time-out van de wekelijkse wachter-filmpjes. Mede omdat de 

mailto:jaapdieleman@gmail.com
https://www.facebook.com/Godcentre?__cft__%5b0%5d=AZaRv9OHSu4cv3WWRIVADN26QsMBx6MeBw2lyF07pidxot9jPnfeeWrpQd775RqbLsdEv_B0mVmWIeekGnIoVBtYzSO21NHVnstAWB_DgY_2a_nRnPkUW3tT85RJAYrFF6hFx7cLVdGUkV_GN_FeiYfvBR7xln4dElSUUAQvT5DFTg-R2WnXjqgxSB6hAOa0TVl-lIbnX1H32FADXYIQQ7lC&__tn__=-%5dK-y-R
https://godcentrevoorschoten.nl/paginas/eindtijdconferentie.html
https://godcentrevoorschoten.nl/paginas-/eindtijdconferentie.html
https://godcentrevoorschoten.nl/paginas-/eindtijdconferentie.html
https://godcentrevoorschoten.nl/paginas/eindtijdconferentie.html
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nieuwe studio nog helemaal moet ingericht worden en we geen tot dan geen studio hebben. 
Ik weet dat velen dit zullen missen maar ik vraag jullie begrip en gebed dat we snel weer alles 
op orde hebben om weer wekelijks online te zijn. Mochten we een urgente boodschap hebben 
dan hopen we die er misschien nog tussendoor te doen. Dank voor jullie begrip. 
 
Ondanks de time-out, blijft onze urgente opdracht “zielen winnen voor Jezus”. Dit is en blijft 
het DNA van de Heilbode. Onze slogan was en is: “We preach the Word, to reach the World, 
for we believe that every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner!” 
Tot slot een woord van dank aan al onze vrienden en partners die ons al jaren hebben gesteund 
en ik hoop dat u dat wilt blijven doen. We groeten u vanuit ons hart.   
In Jezus verbonden.  
         Jaap en Antje Dieleman 
 
 

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, 
uitreddingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke 
genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer… Het boek is 
verkrijgbaar via onze shop.  

 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste 
wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de boodschap met info 

over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen 
rond Israel en het Midden Oosten vindt u op Telegram. 
 
 

 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

