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Wachter 289 

 
 
Genesis 5:21-27 
21 Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22 En Henoch wandelde met 
God, nadat hij Metuselach verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23 Zo 
waren al de dagen van Henoch 365 jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen. 25 Toen Metuselach 187 jaar geleefd had, verwekte hij 
Lamech. 26 En Metuselach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, 782 jaar, en hij verwekte 
zonen en dochteren. 27 Zo waren al de dagen van Metuselach 969 jaar; en hij stierf.  
 

Henoch  

Strongs H2585 – Hanok (Hanukah) = heiligheid toewijding, trouw aan God  
Henoch staat in het geslachtsregister van  Jezus – Lukas 3:37) 
Henoch is de zevende generatie vanaf Adam. 
De getalwaarde van de naam Henoch = 84 (12x7) 
 
Hebreeën 11:5 
“Door geloof werd Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag; en hij werd niet 
gevonden, omdat God hem weggenomen had. Want voordat hij werd weggenomen, had hij 
dit getuigenis, dat hij God behaagde.”  

Judas 1:14–16 
14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de 
Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en 
alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven 
hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben 
16 Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun 
mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil (de mensen) in hun gezicht vleien.”  
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Metuselach (zoon van Henoch) 

Strongs H4968 – Metuselah = “wanneer hij sterft, zal het gebeuren” 
 
In het jaar dat Metusalem stierf op 969 jarige leeftijd (oudste man ter wereld) 
kwam de zondvloed. Metusalem staat vooral bekend als: 

• de oudst levende mens in de Bijbel (969 jaar) 
• een teken van Gods geduld vóór het oordeel 
• de tijd die God geeft voor bekering, maar die ruimte is niet eindeloos, want… 

“De Heere talmt niet met de belofte… maar Hij is lankmoedig.” (2 Petrus 3:9) 

   

Lamech (zoon van Metusalem) 

Strongs H3929 – Lamek = rouw maar ook troost en hoop brengend 
 
Genesis 5:28-31 
28 Toen Lamech 182  jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en gaf hem de naam Noach, 
zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze 
aardbodem, die de HERE vervloekt heeft. 30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, 
595 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 31 Zo waren al zijn dagen 777 jaar; en hij stierf. 
 
 

Noach (zoon van Lamech) 

Strongs H5146 – Noah = troost, rust, tot rust komen. 
Noach is de 8e van Adam af. Dat spreekt van een nieuw begin. 
 
Genesis 6:11-13 
11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En 
God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde 
verdorven. 13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want 
door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 
 
Matthew 24:37-39 
37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en 
ten huwelijk gevende tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, 
eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 
zijn. 
 
Hebrews 11:7 
7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet 
gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) 
heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan 
het geloof beantwoordt. 
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Het getal 84 
 
Lukas 2:36-38 – Anna de profetes 
36 Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op 
hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, 
37 en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in 
de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. 38 En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij 
staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing 
verwachtten. 
 

De Bijbel spreekt over Jacobs benauwdheid – Jacob was 84 toen hij Rachel trouwde 
Is het jaar 2032 - eind Jacobs benauwdheid – Israël is dan 84 (kreeg nieuwe naam) 
  
Lea       = de heidense bruid - de gemeente – Jacob was 77 toen hij Lea trouwde 
Rachel  = is de Joodse bruid - Jacob moest week wachten voor hij Rachel trouwde 
Jacobs naam werd Israël toen hij 84 werd en Rachel trouwde   
 
DE TIJD VAN JACOBS BENAUWDHEID BEGON TOEN HIJ 77 JAAR OUD WAS. 
NADIEN VERANDERDE DE HEER DE NAAM VAN JACOB IN ISRAEL 
 
Hij werkte 7 jaar voor de liefde van zijn leven; rachel 
Met list trouwde Laban hem eerst met Lea,  waarna hij nog 7 jaar moest werken voor Rachel 
 
Daniel 12:1-4  (77 + 7 jaar) 
In 1948 werd Israël herboren = 77 jaar later is 2025/26 +7 jaar is 2032/33 (Greg kalender) 
Zou de tijd van 2025/26 -2032/33 wellicht ‘de tijd van Jacobs benauwdheid’ kunnen zijn? 
 
Daniel 12:1-4 
1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en 
er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot 
op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt 
bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig 
leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.  
 
3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot 
gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. 4 Maar gij, Daniël, houd 
de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en 
de kennis zal vermeerderen. 
 
Er zijn 360 dagen in een jaar : dat is 12 maanden van 30 dagen en 30 x7  = 84 
Daniel was 84 jaar toen hij Kores wees op de profetie van Jesaja 45 over de terugkeer. 
 
Jesaja 45:1-8 - Kores door de HERE gezonden 
1 Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór 
hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem te openen, 
geen poorten blijven gesloten. 2 Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen 
deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. 3 En Ik zal u geven de schatten der 
duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, 
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die u bij uw naam riep, de God van Israël. 4 Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn 
uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet. 5 Ik ben 
de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 
6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand 
is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het 
heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles. 8 Druppelt, hemelen, van boven en 
laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike 
en zij daarbij gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen. 
 
Hoe dicht zijn we bij de tijd van Jacobs benauwdheid? 
En hoeveel dichter zijn we dan wel niet bij het uur van Zijn komst in de wolken? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tijd is nabij! 
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 Struikelblokken worden opstapstenen 
Het jaar is nog maar net begonnen en we zien al weer 
zoveel gebeuren. De arrestatie van Maduro die nu in 
een Amerikaanse gevangenis zit. De wereld die daar 
nogal verontwaardigt over is. Ondertussen wil Trump 
Groenland annexeren. Dat doet opnieuw veel stof 
opwaaien en Europa reageert zeer verontwaardigt en 
wil nu zelf troepen sturen om Groenland te 
verdedigen. Dat zet de verhouding tussen Amerika en 
Europa op scherp. Ondertussen woedt de oorlog in de 
Oekraïne nog steeds voort met vele slachtoffers. 

 
Ondertussen escaleert de situatie in Iran, van protesten die nu ontaard in een burgeroorlog 
waarbij naar zeggen al duizenden onschuldige burger slachtoffers zijn gevallen. En de wereld 
kijkt passief toe. Als er een Palestijn wordt gedood, zijn er wereldwijd protesten, maar nu er 
duizenden onschuldige burgers genadeloos worden afgeschoten, blijft het oorverdovend stil. 
Wat een hypocriete houding. Nee, het is geen liefde voor de medemens, maar de haat tegen 
Israël die de protesten drijft, want anders zouden ze nu nog veel meer moeten protesteren.  
 
Vervolging en Oogst 
Ondertussen hebben we in Nederland de hetze tegen 
Tom de Wal, die ten onrechte werd gearresteerd, 
maar zich koninklijk gedroeg. Beschamend hoe we 
hierin de tijdgeest en de vijandschap van de wereld 
zien. Laten we bidden voor Tom en hem zegenen in 
plaats van mee te heulen met de hypocriete 
huichelaars. Waar gaat het in de wereld naartoe?  Ik 
weet het niet, maar een ding weet ik wel: deze wereld 
loopt op zijn eind, en Jezus komt spoedig terug.  
 
Daarom zullen wij vooral het goede nieuws blijven 
prediken zolang het dag is. En daarom ben ik blij dat 
we 2025 hebben kunnen afsluiten met een geweldige 
oogst in december en over het hele jaar een oogst van 
meer dan 3 miljoen zielen die een keuze voor Jezus 
hebben gemaakt. Klik op het plaatje hiernaast om het 
filmpje te zien. Zie het filmpje hiernaast. En klik hier 
als u partner wilt worden van deze grote oogst! 
 
 

https://faithgeneration.com/activiteiten/gospeltrucks/
https://faithgeneration.com/activiteiten/gospeltrucks/
https://youtube.com/shorts/Z2P2Jh6wi10?feature=share
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Verhuizen 
Verder is ons huis nu definitief verkocht en zijn wachten op de laatste dingen die geregeld 
moeten worden voor de definitieve koop van ons huis in Vlissingen. Daar kwamen we ook 
vandaan en daar gaan we ook weer naar terug. Drukke en spannende tijden dus voor ons. Het 
kan best zijn dat we daarom even wat minder tijd voor andere zaken hebben. Maar de urgente 
opdracht om zielen te winnen voor Jezus is en blijft het DNA van de Heilbode. Onze slogan was 
en is:  “We preach the Word, to reach the World, for we believe that every sinner is a 
potential saint and every saint a potential soulwinner!” Tot slot een woord van dank aan al 
onze vrienden en partners die al die jaren ons hebben gesteund en ik  hoop dat u dat wilt 
blijven doen. We groeten u vanuit ons hart.   
In Jezus verbonden.  
         Jaap en Antje Dieleman 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 

Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitreddingen, 
bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire 
voorzieningen en nog veel meer… Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  

 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u 
daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U 
vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel 
en het Midden Oosten vindt u op Telegram.  

 
 
 
 
 

 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

