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Zeven keerszevensplus een

Het Jubeljaar

Leviticus 25:8-10

“Gij zult u tellen zeven sabbatsjaren, zevenmaal zeven jaren, zodat de dagen der zeven
sabbatsjaren negenenveertig jaren zijn. Dan zult gij de luid klinkende bazuin doen rondgaan
in de zevende maand... En gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijlating uitroepen in het land
voor al zijn bewoners. Het zal voor u een jubeljaar zijn.”

Leviticus 25:13
“In dit vijftigste jaar, het jubeljaar, zal ieder van u wederkeren tot zijn bezit.

Leviticus 25:23-24

“Het land zal niet voorgoed verkocht worden, want het land is van Mij; gij zijt immers
vreemdelingen en bijwoners bij Mij. Daarom zult gij in het gehele land dat gij bezit, terugkoop
voor het land toestaan.”

Leviticus 27:24
“In het jubeljaar zal het land wederkeren tot hem, van wie hij het gekocht heeft, tot wie het
bezit van het land behoort.”

Numeri 36:4
“Wanneer het jubeljaar voor de Israélieten aanbreekt, zal haar erfdeel weder toegevoegd
worden aan het erfdeel van de stam waartoe zij behoren.”

Jesaja 61:1-2 (zie ook Lukas 4:18-19)
“De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft... om voor gevangenen
vrijlating uit te roepen... om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren.”



Samenvattend: in de NBG komt het woord “jubeljaar” vooral voor in Leviticus 25 en 27 en in
Numeri 36, met als centrale inhoud: het tellen van 7x7 jaren en de terugkeer van
eigendommen.

Na zeven sabbatsjaren — dus na 49 jaar — moest het vijftigste jaar worden uitgeroepen als
een heilig jaar: het jaar van de bazuin, het jaar van vrijlating, het jaar van herstel.

Het Hebreeuwse woord “jubel” betekent letterlijk: ramshoorn. Met het geluid van die hoorn
begon iets nieuws. Slaven werden vrijgelaten, schulden kwijtgescholden, land dat verkocht
was keerde terug naar de oorspronkelijke familie. Heel de samenleving kreeg als het ware
een frisse start.

God zegt: “Het land is van Mij. Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij.” Daarmee
herinnert Hij Zijn volk eraan dat bezit nooit absoluut is. Dat rijkdom geen doel op zichzelf is.
Dat mensen belangrijker zijn dan dingen.

Het jubeljaar was dus veel meer dan een economische maatregel. Het was een geestelijk
principe. God bouwde in de wet een voortdurende correctie in tegen hebzucht, ongelijkheid
en uitzichtloosheid. Niemand mocht voorgoed vastlopen. Geen familie mocht haar toekomst
definitief kwijtraken. Omdat onze GOD een God van herstel is.

Met andere woorden: in Christus breekt het echte jubeljaar aan! Hij is Degene die mensen
vrijmaakt van schuld en herstelt wat gebroken is. Hij brengt verloren zonen en dochters
thuis. Aan het kruis klinkt Gods bazuin van vergeving over deze wereld.

Het Bijbelse jubeljaar wijst vooruit naar het Koninkrijk van God, waarin geen tranen meer
zullen zijn, geen onrecht, geen ketenen.

De wereld snakt naar een jubeljaar. Naar hoop voor armen, naar rust voor overwerkte
mensen, naar een nieuw begin voor schuldigen.

Want het jubeljaar leert ons dit:
bij God is er altijd toekomst, vergeving een weg terug naar huis.

In de wet die God aan Israél gaf zit een diep doordacht patroon. Het volk kende al de sabbat:
elke zevende dag rust. Dat ritme werd doorgetrokken naar de jaren. Na zes jaar werken op
het land volgde een sabbatsjaar: het zevende jaar waarin het land braak moest liggen en
men leefde van wat God gaf. Maar God ging nog een stap verder.

Hij zei: tel zeven van zulke jaarweken. Zeven keer zeven jaren — dus 7 x 7 = 49 jaar. Net zoals
je na zeven dagen een sabbat hebt, zo had Israél na zeven sabbatsjaren een groot keerpunt.
En dan kwam het vijftigste jaar: het jubeljaar.

Dat is dat beroemde “7x7”-principe uit Leviticus 25. Zeven staat in de Bijbel voor volheid,
voor Gods volmaakte ordening. Door zeven maal zeven te tellen maakt God duidelijk: na een
complete cyclus van tijd komt er een jaar van genade en herstel.



Aan het begin van dat jaar klonk de bazuin door het hele land. En met dat geluid gebeurde
iets ongehoords: een sociale en economische reset. Het was alsof God zei: wat
scheefgegroeid is in 49 jaar, moet in het vijftigste jaar weer worden rechtgezet

Concreet betekende dit vooral de terugkeer van eigendommen.

In de loop van de tijd kon het gebeuren dat iemand door armoede zijn land moest verkopen.
Een familie kon haar erfdeel kwijtraken. Schulden konden zich opstapelen, generaties
konden vastlopen in achterstand. In veel culturen is dat het begin van blijvende ongelijkheid.
Maar niet bij de HEER. Daarom moest in het jubeljaar al het verkochte land terugkeren naar
de oorspronkelijke eigenaar.

Schulden werden kwijtgescholden. Mensen die zichzelf als slaaf hadden moeten verhuren
kregen hun vrijheid terug. Families konden opnieuw beginnen op hun eigen grond.
Het jubeljaar Is dus een jaar van:

e bevrijding van personen
e kwijtschelding van schulden
¢ herstel van Gods oorspronkelijke bedoeling met bezit

Eigendom mocht nooit sterker zijn dan gerechtigheid.
Geld mocht nooit belangrijker worden dan menselijke waardigheid.
Niemand mocht voorgoed zijn erfdeel en zijn toekomst verliezen.

Dat alles was verbonden met de 7x7. God leerde Zijn volk om in lange lijnen te denken, om
niet alleen te kijken naar winst op korte termijn, maar naar trouw over de tijd heen.

Dat jubeljaar heeft een profetische betekenis. Het herinnert eraan dat God een God is van
terugkeer: terug naar recht, terug naar vrijheid, terug naar huis. In Christus wordt dat
geestelijk vervuld — maar het blijft ook een inspirerend model voor een samenleving waarin
mensen steeds weer mogen opstaan. Zo is het vijftigste jaar werkelijk het jaar van de bazuin
van genade.



MIJN PERSOONLUKE JUBELJAAR

Ja, mijn persoonlijke Jubeljaar is begonnen op 8 januari 2026. Precies 7x7 = 49 jaar eerder, op
8 januari 1977, om precies te zijn, kwam ik in de lJsselhal te Zwolle, tijdens een concert van
Andrae Crouch tot geloof. Een onvergetelijk moment dat tot de dag van vandaag in mijn
geheugen is gegrift. Mijn hele levenskoers werd voorgoed veranderd van duisternis naar licht.

Nu zegt u misschien: “maar 49 is toch nog geen 50? Dat klopt, maar dat is omdat wij onze
verjaardag pas vieren op het eind van dat levensjaar. Met andere woorden, je vijftigste
verjaardag, is feitelijk de eerste dag van je 51¢ levensjaar. En dat betekent dat je 50¢ levensjaar
begint als je 49 jaar bent geworden. En dus is dit het begin van mijn 50¢ levensjaar. En 50 is
een jubeljaar, een zegenjaar waarbij alle eigendommen terugkeren naar de oorspronkelijke
eigenaar. Schulden worden geseponeerd en vergeven en alles wordt hersteld.

Nu weet ik niet precies wat mijn Hemelse Vader voor mij in petto heeft, maar het is wel heel
bijzonder dat dit precies samenvalt met de overdracht van ons Gospel-Truck-Project aan
Ashvien Jitan van Faith Generation. En het werk van Abba Child Care aan Ronald Hoogkamer.

Verder is ons huis nu definitief verkocht en hebben we onder voorbehoud een huis gekocht in
Vlissingen. Daar kwamen we ook vandaan en daar gaan we ook weer naar terug. Drukke en
spannende tijden dus voor ons. Het kan best zijn dat we daarom even wat minder tijd voor
andere zaken hebben. Maar de urgente opdracht om zielen te winnen voor Jezus is en blijft
het DNA van de Heilbode. Onze slogan was en is: “We preach the Word, to reach the World,
for we believe that every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner!”
Tot slot een woord van dank aan al onze vrienden en partners die al die jaren ons hebben
gesteund en ik hoop dat u dat wilt blijven doen. We groeten u vanuit ons hart.

In Jezus verbonden.

Jaap en Antje Dieleman



https://faithgeneration.com/activiteiten/gospeltrucks/
https://www.abbachildcare.org/
https://shop-heilbode.nl/doneren/

Het verbazingwekkende
rhaal van
ni r

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te

- schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitreddingen,
| bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire

voorzieningen en nog veel meer... Het boek is verkrijgbaar via onze shop.

SCHRUF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u
daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U
vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel
en het Midden Oosten vindt u op Telegram.


https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

