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Wachter 285 

Gods rechtvaardige oordeel 
 
Openbaring11:18 
18 en de volkeren waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de 
doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en 
aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te 
verderven wie de aarde verderven. 
 
Openbaring 19:2 
2 want waarachtig en rechtvaardig zijn Gods oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten 
van haar hand geëist. 
 
Psalm 137:8-9 
Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij, die u zal vergelden hetgeen 
gij ons hebt aangedaan; gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots 
verpletteren. 
 
Jesaja 13:9-14 
9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om 
de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. 10 Want de 
sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang 
verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11 Dan zal IK aan de wereld het kwaad 
bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen 
doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen 
zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. 13 Daarom zal Ik 
de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de 
verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn. 14 En het 
zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als schapen die niemand bijeen houdt, zich 
zullen wenden ieder naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land. 
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Jesaja 24:1-23 - Het gericht over de aarde 
1 Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar 
inwoners. 2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als 
haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de 
schuldenaar als de schuldeiser. 3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, 
want de HERE heeft dit woord gesproken. 4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, 
verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is ontwijd door 
haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig 
verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners 
boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig 
stervelingen over. 7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 8 De 
vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer 
zwijgt. 9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie 
hem drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan 
binnentreden. 11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de 
vrolijkheid der aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot 
puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de 
olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is. 14 Daarginds verheft men zijn 
stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de HERE 
in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HERE, de God van Israël. 16 
Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige. Maar ik zeg: 
Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen 
verraderlijk. 17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! 18 En het zal geschieden, 
dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in 
de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der 
aarde beven. 19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt 
vervaarlijk; 20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een 
nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. 21 En te 
dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in 
den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht 
worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een 
kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de blanke maan schaamrood 
worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn 
op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. 
 
Daniel 12:11-13 
11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die 
verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen; 12 welzalig hij die blijft verwachten en 1335 dagen 
bereikt. 13 Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan 
het einde der dagen. 
 
Habakuk 2:2-3 
2 Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat 
men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. 3 Want wel wacht het gezicht nog tot de 
bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, 
want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. 
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2 Peter 2:1-7 - De dwaalleraars 
1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen 
komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht 
heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun 
losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 
3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het 
oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 4 Want indien God 
engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te 
werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; 
5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der 
gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der 
goddelozen bracht; 6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering 
gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, 7 maar de 
rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft 
behouden. 
 
2 Petrus 3:9-11 
9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig 
jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 10 
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 
voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen 
gevonden worden. 11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in 
heilige wandel en godsvrucht, 
 
Judas 1:14-15 
14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here 
is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en alle 
goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, 
en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 
 
Openbaring 10:5-7 
5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 
6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen 
daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel 
meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is 
ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. 
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EEN FEESTELIJKE OVERDRACHT!!   
Wat een schitterende en bijzondere avond was het. Dank aan 
alle vrienden, medestrijders en sponsors die het al die jaren 
mogelijk hebben gemaakt dat wij dit konden doen. Nu geef ik 
de fakkel door aan Ashvien en Ronald die de laatste ronde gaan 
lopen tot de bazuin zal klinken. Zij zullen alles doen om onze 

projecten naar een hoger niveau te tillen.  Mijn gebed is dat alle sponsors hen blijven steunen 
nu ik het stokje overdraag. Het gaat tenslotte niet om mij, maar om het koninkrijk en om de 
geweldige oogst van zielen. Klik op de foto hierboven als je de dienst wilt zien.  
 
Kingsly heeft ook een prachtige boodschap 
ingesproken. Geniet ervan door op de foto te 
klikken. Ik hoop ook dat u dit mooie werk 
blijft steunen om deze grote oogst van zielen 
binnen te halen. Wil je sponsoren? Meld je 
hier aan als partner! om de trucks via Faith 
Generation te sponsoren. Ga om een kindje 
te sponsoren naar www.abbachildcare.org. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! 
 
 

TRUCK SPONSORS OPGELET! 
Als u sponsor bent van de Gospeltruck, en 
de Heilbode gemachtigd heeft via de 
website, wil ik u vragen uw donatie voor 
de Gospeltrucks voortaan over te maken 
naar Faith Generation. Laat het ons s.v.p. 
weten, zodat we uw machtiging dan 
stopzetten. Mocht u dit bericht gemist 
hebben, dan zullen we uw gift evenwel 
doorsturen naar Faith Generation. Maar 
we willen vanaf 2026 dat donaties voor de 
truck voortaan direct worden 
overgemaakt naar Faith Generation.  Als u 
zich bij hen als partner aanmeldt, zal Faith 
Generation u ook middels hun nieuws-
updates op de hoogte houden van de 
laatste ontwikkelingen. Deze melding 
geldt zowel voor bestaande als ook voor 
nieuwe sponsors.   
 

https://faithgeneration.com/geven/maandelijks/?utm_source=beamer&utm_medium=qr&utm_campaign=godcentre_utrecht_event042024
https://faithgeneration.com/geven/maandelijks/?utm_source=beamer&utm_medium=qr&utm_campaign=godcentre_utrecht_event042024
http://www.abbachildcare.org/
https://youtu.be/8uWeK0eJrio?si=zuuBlfW4RazCsJ4F
https://www.youtube.com/live/gn9FZKKRH5o?si=aAI8BSw1DmsMFeCi
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GOSPEL TRUCKS – November 2025 
We zijn dankbaar voor allen die ons geholpen 
hebben met hun giften waarmee wij in 
november zeker 249.313 mensen voor  Jezus 
mochten winnen.  
 
Onze partner Kingsly schreef: 
Zeker 249.313 mensen hebben de reddende 
genade van Jezus Christus ervaren – elk nummer 
staat voor een kostbaar leven dat voor de 
eeuwigheid is veranderd. Bijna 300.000 mensen 
hebben de levens veranderende boodschap van 
Jezus gehoord via onze Gospeltrucks, die samen 
deze maand 85.173 km.  hebben afgelegd door 
steden, dorpen, bergen en afgelegen gebieden 
om het evangelie te brengen naar plaatsen waar 
het Licht nog niet was doorgedrongen, waarbij 
834 dorpen een onvervalste verkondiging van het 
evangelie ontvingen. Velen hoorden het 
evangelie voor de allereerste keer.  
 
We verheugen ons eveneens over de vele wonderen die God deed en over de 12.155 
bekeerlingen die zich lieten dopen, waarbij duizenden mensen in gehoorzaamheid aan Gods 
Woord hun leven openlijk aan Christus hebben toegewijd. Dank voor alle sponsors, vrienden 
en bidders die ons hebben geholpen om dit te kunnen doen. 
         Kingsly Lazarus 
 
WAT GAAT JAAP NU DOEN?  
Die vraag is mij al vaak gesteld, maar hoewel het project van de trucks is overgedragen aan 
Faith Generation, gaat ik niet achter de geraniums zitten. Ik blijft met het werk van de Heilbode 
actief. Dat betekent: reizen, schrijven, spreken en filmpjes maken. We hopen en bidden dat u 
het werk van Jaap en de Heilbode dan ook blijft sponsoren, want ook daar is geld voor nodig. 
Klik hier om het werk van de Heilbode te steunen. Heel hartelijk dank voor alle trouwe 
sponsors. Klik hier voor de nieuwsbrief.  (English version!)  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 

Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitreddingen, 
bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire 
voorzieningen en nog veel meer… Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  

 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u 
daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U 
vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel 
en het Midden Oosten vindt u op Telegram.  

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1V8OuTqusYwj6zXNuVxidES9KBB5xTL1N/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
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TOT SLOT 
Na de overdracht van de trucks, zijn we ook het werk van Abba Child Care aan het overdragen. 
Ronald Hoogkamer doet nu al het meeste werk. We zullen in het voorjaar van 2026 dan ook 
een feestelijke overdrachtsdienst plannen voor al onze partners. U hoort te zijner tijd wel waar 
en wanneer we deze dag zullen houden. 
 
Voor Jaap en Antje breekt er dan een nieuw seizoen aan. Velen weten al wel dat we bezig zijn 
om ons huis te verkopen en naar Zeeland te verhuizen. Het lijkt erop dat de verkoop nu bijna 
rond is en we zijn ook al druk aan het zoeken naar een geschikte woning. We houden jullie op 
de hoogte van al deze dynamische ontwikkelingen en veranderingen. Tot slot een woord van 
dank aan al onze trouwe vrienden en partners die al die jaren ons hebben gesteund. We 
groeten u vanuit ons hart. In Jezus verbonden. 
 
 
              Jaap en Antje Dieleman 
 
 
 
 


