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Wachter 279 

Ver-wachten 
 
Spreuken 13:12 
Langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens. 
 
Jesaja 40:29-31 
29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen 
worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, 
putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 
Romeinen 8:18-23 - De hoop van Gods kinderen 
18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen 
wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan 
de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan 
onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid 
aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 
Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in 
barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave 
ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing 
van ons lichaam. 
 
Hebreeën 6:9-12 - Volharding in de hoop 
9 Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, 
waaraan uw heil hangt. 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en 
de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen 
bewezen hebt en nog bewijst. 11 Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver 
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blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, 12 opdat gij niet traag 
wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. 
 
Openbaring 3:10-11 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor 
de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de 
aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
 
2 Corinthiërs 4:17-18 
17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te 
boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar 
op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 
 
Lukas 19:13 
En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zei: Drijft handel, totdat ik terugkom. 
 
Mattheus 24:48-51 
45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft 
om hun op tijd hun voedsel te geven? 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig 
zal vinden. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. 48 Maar als die 
slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: 49 Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn 
medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, 50 dan zal de heer van die 
slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, 51 dat hij het niet weet, 
en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween 
zijn en het tandengeknars. 
 
2 Petrus 3:8-9 
8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en 
duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen 
denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch 
dat allen tot bekering komen. 
 
1. Stel je hoop niet op een specifieke datum, maar op Gods belofte alleen 
2. Blijf opgewonden over Zijn komst zonder je hoop op een theorie te richten 
3. Blijf bezig met Gods werk totdat Hij komt (Lukas 19:13). 
4. Het lijkt lang te duren maar in eeuwigheidsperspectief is het nog steeds heel spoedig. 
5. Houdt rekening met Gods geduld en Zijn lankmoedigheid. 

a. Jona wilde snel oordeel maar God stelde uit, uit liefde voor de Ninevieten 
b. Israël moest wachten tot de ongerechtigheid van de Amorieten vol is. 
c. Noach predikte 120 jaar voordat het oordeel kwam over de goddelozen 
d. Een dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. 

6. Wij hebben volharding nodig om te verkrijgen wat God beloofd heeft 
7. Wij moeten de Schriften kennen en de tijden van de Heer 
8. God rekent nu eenmaal met andere maten dan wij mensen. 
9. God rekent vanuit eeuwigheidsperspectief, wij vanuit ons beperkte perspectief.  

De weeën zullen wij vergeten zodra de baby is geboren, denk uit Gods perspectief. 
10. Sta stil bij de glorieuze toekomst die je wacht. Jesaja 11 en 65. 
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Eeuwige vrede 
Ons leven is als een damp, een fractie van tijd in het licht van de eeuwigheid 
Want straks zijn we daar voor 100.000 jaar van eeuwige vreugde, vrede, blijdschap, liefde, 
gezondheid, vriendschap, voorspoed en veiligheid en dat is slechts een fractie van de 
eeuwigheid. Als je dit vergelijkt met je huidige beproevingen, dan is dat een vergelijking als 
de Mount Everest tegenover een zandkorrel.  
 
Focus op Zijn komst want Hij heeft het beloofd 
Anders kun je gedesillusioneerd, ontmoedigt, teleurgesteld en ontgoocheld raken, waardoor 
men wegloopt van de verwachting van Zijn komst. 
 
Als we beseffen dat de huidige moeilijkheden voorzegd waren, zou dat ons helpen om 
weerstand te bieden aan de geest van wanhoop 
 
Met het samenvallen van alle profetische vervulling zijn we vlak bij het einde 
Misschien niet zo spoedig als wij verwachten maar wel spoedig in Gods perspectief 
En je hoop op Zijn belofte zal je niet teleurstellen.  
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UITNODIGING OVERDRACHTSDIENST!!   
Nog 18 dagen en dat is het zover. De dag 
van de overdracht komt nu snel dichterbij. 
Wij willen dit graag samen met u vieren 
waarbij ik ‘de mantel’ officieel aan Ashvien 
zal overdragen. Ik nodig u mede namens 
Ashvien van harte uit om hierbij te zijn.  
 
Bestel hier je gratis tickets:  
Op deze avond ontdek je het inspirerende 
verhaal achter de Gospeltrucks. Er zijn nog 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 
dus reserveer snel!  
 
 

Datum: 22 november 2025.   
Tijd:19.00-22.30 uur. 
Oude Kerkstraat 6, 4271BC, Dussen.  

 
 
EEN DRINGENDE OPROEP  
De afgelopen maand zijn we opnieuw door het oog van de naald gekropen om onze 
maandelijkse kosten te kunnen dekken. Maar door geldgebrek wordt het bijna onmogelijk om 
alle rekeningen te betalen. Het mag toch niet zo zijn, dat terwijl ons werk zo hard groeit, dat 
we elke maand ruim 250.000 mensen met onze Gospeltruck tot geloof zien komen, dat juist 
nu ons support afneemt. In de wereld die steeds verder afglijdt in de duisternis, moet juist nu 
het Evangelie gepredikt worden. Om de groei van ons werk bij te houden zou ons support 
moeten meegroeien, want door tekorten zou ons werk stil komen te liggen en dat willen we 
niet! Daarom zoeken we partners. 
 
WORDT PARTNER IN DE OOGST  

Want we hebben elke maand zeker €100.000,- nodig om alles draaiende te houden. Wil jij ons 
helpen en overwegen om vaste partner te worden? Dat zou mijn mooiste verjaardag cadeau 
zijn, want ik ben week op 21 oktober 71 geworden). Samen kunnen wij verschil maken door 
onze krachten te bundelen om die enorme oogst binnen te halen. Elke gift is van harte welkom. 

Misschien kan je met je bedrijf een Gospeltruck sponsoren voor een jaar (dat kost €25.000), 

waarmee we dan 75.000 zielen winnen voor Jezus. Of voor een maand (dat kost € 2.000). Wil 
je meedoen? Meld je dan hier aan als partner! We zien uw bijdrage van harte tegemoet.  Alvast 
dank voor uw aandeel in deze oogst!  

https://www.eventbrite.nl/e/overdrachtsdienst-tickets-1566776262979?aff=oddtdtcreator
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024/
https://www.eventbrite.com/e/overdrachtsdienst-tickets-1566776262979?aff=oddtdtcreator
https://www.eventbrite.nl/e/overdrachtsdienst-tickets-1566776262979?aff=oddtdtcreator
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THE GOSPEL TRUCKS – SEPTEMBER 2025 
Ik ben zo dankbaarheid voor allen die de afgelopen 
maand hebben geholpen met de door geld te geven 
waarmee wij in september weer 280.317 voor  Jezus 
mochten winnen. Dank u Heer voor deze oogst!  
 
DE GOSPELTRUCK IN ARUNACHAL 

We hebben één van onze 
Gospeltrucks naar Arunachal 
Pradesh gestuurd. Arunachal 
grenst aan China en Tibet  en 
in het oosten aan Myanmar 
(Burma), waar de Heer grote 
en machtige dingen doet door 
deze missie. De truck zal er 

twee maanden blijven om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor een breder bereik in die regio.  
 

We vragen u om gebed voor de meest onbereikte regio's van India. Als God dit bevestigt zullen 
we t.z.t., meer trucks inzetten. Bidt en geef via https://shop-heilbode.nl/donations/do... 
 

HET WERK GAAT DOOR!  
De oogst is groot, de tijd is kort en arbeiders zijn er weinig, dus het werk gaat door. Ashvien 
wil eigenlijk nog veel meer trucks en veel meer zielen winnen. Help ons om deze enorme oogst 
binnen te halen. Wordt partner van ons Truck-project en investeer in kostbare zielen. Uw 
gebeden en giften zijn een antwoord op onze behoeften. Wilt u ook partner worden in deze 
eindtijdoogst? Klik hier om te zaaien voor deze oogst. Samen kunnen we een groot verschil 
maken in de levens van miljoenen mensen. Klik hier voor de nieuwsbrief.  (English version!)  
    

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpUMXRlYTRiaDUyb0l5T1pZTnM1Yi1NZC1Td3xBQ3Jtc0tsT2xnb3lGUElYeXd1ZDZiYTBUc0pVNlRMU21Oc21HemVPSGg0UFQ2YTF0YTdlWTVWXzUzbDhndGtrdm1KQ3NpU3RnRnZta2tqNzFwZHM5eW5YSkxMU2JjOFl5SERZa0w5a01GdWNjSDNHNl8yUzNtaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdonations%2Fdonatie-formulier-jaap-dieleman%2F&v=ej7scwdhDWw
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1V8OuTqusYwj6zXNuVxidES9KBB5xTL1N/view
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“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 

Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitreddingen, 
bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire 
voorzieningen en nog veel meer… Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  

 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u 
daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U 
vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel 
en het Midden Oosten vindt u op Telegram. 

 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door te doneren. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het boek van Jaap 
Dieleman: “Hamas en de geest van Amalek” Klik hier om te doneren. en lees hier onze laatste 
nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als 
Redder en Verlosser.  
 
 
 
 

https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

