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Wachter 276 

 
De dag des Heren 
 
2 Peter 3:3-4 
3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af 
geweest is.  
 
2 Peter 3:5-7 
5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang 
geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld 
is vergaan, verzwolgen door het water. 7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn 
door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het 
oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.  
 
2 Peter 3:8-10 
8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en 
duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen 
tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen gevonden worden. 
 
2 Peter 3:11-14 
11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, 12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan 
de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 13 Wij 
verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en 
onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, 15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor 
zaligheid, … 
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DE DAG DES HEREN  
De dag des Heren - Jesaja 2:6 
De dag der bezoeking - Jesaja 10:3 
De dag van de Here der Heerscharen - Jesaja 2:12 
De dag van Zijn brandende toorn - Jesaja 13:13 
De dag van ziekte en ongeneeslijke smart - Jesaja 17:11 
De dag van verwarring - Jesaja 22:5  
De dag van de Oostenwind - Jeremia 18:17 - SV 
De dag van de grote slachting - Jesaja 30:25 
De dag van de wraak des Heren - Jesaja 61:2 
De dag van benauwdheid en straf - Jesaja 37:2 
De dag der wrake - Jesaja 61:2 
De dag der slachting - Jeremia 12:3 
De dag van rampspoed en onheil - Jeremia 51:2 
De dag van Zijn toorn - Sefanja 2:3 
De dag van de brandende toorn des Heren - Jesaja 13:9 
De dag van de verbolgenheid des Heren - Sefanja 1:18 
De dag der benauwdheid - Habakuk 3:16 
De dag van Jacobs benauwdheid - Jeremia 30:7 
De dag des Oordeels - Mattheus 10:15 
De dag van benauwdheid en angst -Sefanja 1:15 
De dag van woestheid en verwoesting - Sefanja 1:15 
De dag van de orkaan - Amos 1:14 
De dag van Zijn komst - Maleachi 3:2 
De dag van het oordeel en ondergang der goddelozen - 2 Petrus 3:7 
De grote dag des Heren - Sefanja 1:14 
De grote en geduchte dag des Heren -Joël 2:31 
 
Sefanja 1:14-18 
Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; 
bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van 
benauwdheid en angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van 
duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een 
dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en 
tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als 
blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort 
als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen 
redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van Zijn naijver 
zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde 
zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.      
               
- de grote dag des Heren 
- de dag des Heren 
- een dag van verbolgenheid 
- een dag van benauwdheid en angst 
- een dag van duisternis en van donkerheid 
- een van wolken en van dikke duisternis 
- een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw 
- de dag van de verbolgenheid des Heren 
 
Openbaring 9:20 
En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, 
bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet 
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(meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, 
die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun 
moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 
 
Openbaring 6:15-17 
En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en 
de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der 
bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons 
voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van 
het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? 
 

Als je de ware Messias niet wilt,  die Zijn bloed voor jou vergoot,  
krijg je de valse Messias,  die dan jouw bloed vergiet.  

 
2 Tessalonicenzen 2:9-12  
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen 
en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die 
verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor 
zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die 
bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid 
niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 
 

Omdat zij DE WAARHEID hebben verworpen  
zullen zij DE LEUGEN geloven 

 
Jesaja 24:1-20 - Het gericht over de aarde 
Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en 
verstrooit haar inwoners. Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de 
knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen 
ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. De aarde wordt 
volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord 
gesproken. De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten 
van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, 
omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond 
verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; 
daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig 
stervelingen over. 

 
Psalm 2:1-6  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De 
koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen 
tegen de HERE en zijn gezalfde. Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers 
mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Nu dan, gij koningen, weest 
verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de HERE met vreze en 
verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te 
gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! 
 

Als je Jezus niet wilt, die Zijn bloed voor jou vergoot,  
krijg je de duivel, die jouw bloed zal vergieten  
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EEN DRINGENDE OPROEP  
In de wereld die steeds verder afglijdt in de duisternis, moet juist het Evangelie gepredikt 
worden. Maar door geldgebrek wordt het soms bijna onmogelijk om alle rekeningen te 
betalen. Het kan toch niet zo zijn dat terwijl ons werk zo hard groeit, dat we elke maand ruim 
250.000 mensen met onze Gospeltruck tot geloof zien komen, dat juist nu ons support 
afneemt. Maar dat zien we helaas nu wel gebeuren. Om de groei van ons werk bij te houden 
zou ons support moeten meegroeien, want het werk gaat door.  Door tekorten zou ons werk 
deels stil komen te liggen en dat willen we nu juist niet. Juist nu niet, nu we meer mensen tot 

Jezus zien komen als ooit tevoren. En daarom hebben we elke maand zeker €100.000,- nodig 
om alles draaiende te houden. Wil jij ons helpen en overwegen om partner te worden? Want 
samen kunnen wij het verschil uitmaken door onze krachten te bundelen om die prachtige 
oogst binnen te halen.  Elke bijdrage is uiteraard van harte welkom. Maar misschien kan je met 
je bedrijf een grotere gift geven of bijvoorbeeld een Gospeltruck sponsoren voor een jaar (dat 

kost €25.000), waarmee we dan 75.000 zielen winnen voor Jezus. Of voor een maand (dat kost 

€ 2.000). Enfin, we zien uw donaties van harte tegemoet en lees hieronder, wat we er zoals 
mee doen en hoeveel mensen we samen mogen bereiken. 
 
THE GOSPEL TRUCKS – SEPTEMBER 2025 
Ik ben zo dankbaarheid voor allen die de afgelopen 
maand hebben geholpen met de door geld te geven 
waarmee wij in september weer 280.317 voor  Jezus 
mochten winnen. Dank u Heer voor deze oogst!  
 
DE GOSPELTRUCK IN ARUNACHAL 

We hebben één van onze 
Gospeltrucks naar Arunachal 
Pradesh gestuurd. Arunachal grenst 
aan China en Tibet  en in het oosten 
aan Myanmar (Burma), waar de Heer 
grote en machtige dingen doet door 
deze missie. De truck zal er twee 

maanden blijven om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor een breder evangeliebereik in die regio.  
 

Hoewel veel delen van Noord-India strikte wetten hebben tegen religieuze bekering en vijandig 
staan tegenover de prediking van het evangelie, zijn wij getuige dat God nieuwe deuren opent 
en goddelijke kansen schept om deze regio's van India te bereiken. We vragen u om gebed 
terwijl we het Evangelie uitdragen naar de meest onbereikte regio's van India. Als God dit 
bevestigt zullen we t.z.t., meer trucks gaan inzetten. Bidt mee en doneer via https://shop-
heilbode.nl/donations/do... Zie hieronder een korte videoclip van ons Gospel Truck-team in 
actie. (klik de foto om het filmpje te zien).  
 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpUMXRlYTRiaDUyb0l5T1pZTnM1Yi1NZC1Td3xBQ3Jtc0tsT2xnb3lGUElYeXd1ZDZiYTBUc0pVNlRMU21Oc21HemVPSGg0UFQ2YTF0YTdlWTVWXzUzbDhndGtrdm1KQ3NpU3RnRnZta2tqNzFwZHM5eW5YSkxMU2JjOFl5SERZa0w5a01GdWNjSDNHNl8yUzNtaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdonations%2Fdonatie-formulier-jaap-dieleman%2F&v=ej7scwdhDWw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpUMXRlYTRiaDUyb0l5T1pZTnM1Yi1NZC1Td3xBQ3Jtc0tsT2xnb3lGUElYeXd1ZDZiYTBUc0pVNlRMU21Oc21HemVPSGg0UFQ2YTF0YTdlWTVWXzUzbDhndGtrdm1KQ3NpU3RnRnZta2tqNzFwZHM5eW5YSkxMU2JjOFl5SERZa0w5a01GdWNjSDNHNl8yUzNtaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdonations%2Fdonatie-formulier-jaap-dieleman%2F&v=ej7scwdhDWw
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UITNODIGING OVERDRACHTSDIENST!!  
- GEEF JE SNEL OP, WANT VOL IS VOL! - 
De dag van de feestelijke overdracht van 
het werk van de Gospeltrucks,  komt nu 
snel dichterbij. En wij willen dit graag 
samen met al onze vrienden en partners 
op een feestelijke wijze vieren waarbij ik 
‘de mantel’ officieel aan Ashvien en 
Faith Generation zal overdragen. Ik 
nodig u mede namens Ashvien van harte 

uit om hierbij aanwezig te zijn. Noteer deze 
datum alvast en reserveer tijdig je gratis ticket 
want vol is vol! De feestelijke 
overdrachtsdienst zal gehouden worden op:  
 

Datum: 22 november 2025.   
Tijd:19.00-22.30 uur. 
Plaats: Oude Kerkstraat 6, 4271BC, Dussen.  
 

 
Als u al partner bent van het truck-project, kunt u blijven geven zoals u dat gewend bent.  
Als u partner wilt worden, gebruik dan onderstaande gegevens om je gift over te maken. 
 

 
 
 

HET WERK GAAT DOOR!  
De oogst is groot, de tijd is kort en arbeiders zijn er weinig, dus het werk gaat door. Ashvien 
wil eigenlijk nog veel meer trucks en veel meer zielen winnen. Help ons om deze enorme oogst 
binnen te halen. Wordt partner van ons Truck-project en investeer in kostbare zielen. Uw 
gebeden en giften zijn een antwoord op onze behoeften. Wilt u ook partner worden in deze 

https://youtu.be/ELoCHGuXxGQ
https://www.eventbrite.com/e/overdrachtsdienst-tickets-1566776262979?aff=oddtdtcreator
https://youtu.be/ej7scwdhDWw?si=2CW2NbhbTfIOw6rV
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eindtijdoogst? Klik hier om te zaaien voor deze oogst. Samen kunnen we een groot verschil 
maken in de levens van miljoenen mensen. Klik hier voor de nieuwsbrief.  (English version!)  
    

 
 

 

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 

Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitreddingen, 
bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire 
voorzieningen en nog veel meer… Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  

 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u 
daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U 
vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel 
en het Midden Oosten vindt u op Telegram. 

 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door te doneren. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het boek van Jaap 
Dieleman: “Hamas en de geest van Amalek” Klik hier om te doneren. en lees hier onze laatste 
nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als 
Redder en Verlosser.  
 

 

 
 

 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1V8OuTqusYwj6zXNuVxidES9KBB5xTL1N/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

