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Wachter 272 

 
Het beste komt nog! 
 
Hebreeën 11:1, 8-16 - Geloofsgetuigen 
1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men 
niet ziet. 
 
8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een 
plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. 9 
Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in 
tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want 
hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. 11 
Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar 
hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. 12 Daarom zijn er dan 
ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte 
en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. 13 In (dat) geloof zijn deze allen 
gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien 
en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14 
Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij 
gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid 
gehad hebben terug te keren; 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, 
vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een 
stad bereid. 
 
Psalm 73:25. Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.  
 
1 Petrus 2:11. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt 
van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel.  
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2 Corinthiërs 5:6-8 
Zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben zijn wij ver van de Here in den vreemde, want 
wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te 
meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.  
 
Filippenzen 1:21, 23 
“Want het leven is mij Christus en het sterven gewin!” en “van beide zijden word ik 
gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste”  
 
Wonen of wandelen op aarde? 
Jesaja 42:5: Zo zegt God die de hemel schiep en de aarde uitbreidde; die aan de mensen die 
op aarde wonen de adem gaf, en de geest aan hen die daarop wandelen.  
 
Hen, die op de aarde wonen (9x in Openbaringen) 
 

Openbaring 3:11.   Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook 
Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 
verzoeken hen, die op de aarde wonen.  
 

Openbaring 6:10. Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons 
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?  
 

Openbaring 8:13. Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige 
stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!  
 
Openbaring 11:10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blij en verheugd en zullen elkaar 
geschenken zenden, omdat deze 2 profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 
 

Openbaring.13:8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de 
grondlegging der wereld.  
 

Openbaring 13:1  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem 
gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde 
wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en 
weer levend geworden is.  
 

Openbaring 17:2, 8 
Zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij, en zij, die 
op de aarde wonen wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging 
der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.  
 

 
Vlucht of verlangen of beiden? 
Gods toorn doorstaan is geen heldenmoed maar dwaasheid. 
Haar ontlopen is geen ontsnappingstheologie maar wijsheid. 
 
De Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” 
Mattheus 25:13  verteld ons de gelijkenis van de 10 maagden, die zich klaarmaakten om de 
Bruidegom tegemoet te gaan. 
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Matt 25:13 - Zij die gereed waren gingen mee, de bruiloftszaal in. De dwazen kwamen te laat 
en Jezus zei: Ik ken u niet! Waakt daarom, want gij weet nog de dag nog het uur  
 
Aansporing om klaar te zijn voor Zijn komst 
Waakt en bidt en wacht op de Here - Lukas 21:36, Markus 13:33-37 
Wees in geen ding bezorgd - Filippensen 4:5-6 
Wees geduldig en liefdevol - Jacobus 5:7-8, 1 Tess 3:12-13 
Sla acht op Gods woord en lees het! - 1Johannes 1:7 
Tuchtig je vlees en leef sober  - Lukas 5:35, 1 Tess 5:6-8 
Waarschuw anderen  - Ezechiel 3, 33 
Vertroost en bemoedig anderen  - 1 Tess. 4:14-18 
Zondig niet opzettelijk  - Hebreeën 10:26, 
Gedenk Gods gestrengheid  - Efeze 5:3-7 
Gehoorzaam God en blijf in Christus  - 1 Johannes 2:28, 2 Tess 1:8 
Verkondig het evangelie en investeer in zielen  - Marcus 16 
Heilig en reinig jezelf Rom 12:1-2  - Openbaring 19:7 
Heb omgang met gelijkgezinden  - Hebreeën 10:25 
Wees gereed Mattheus  - 24:44 
 
Jezus zegt: Ja, Ik kom spoedig!  
De Geest & de Bruid zeggen: Amen, kom, Here Jezus! 
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TIEN MILJOEN ZIELEN  
Mijn hart is vol van dankbaarheid  
voor allen die hebben geholpen 
met de oogst. Vooral dank ik de 
honderden vrijwilligers in India zelf, 
die in de frontlinies staan om 
Christus te prediken met gevaar 
voor eigen leven. Ook wil ik alle 
sponsors, vrienden, supporters en 
bidders bedanken, want zonder 
jullie gebeden en giften was het ons 
niet gelukt. Dank, dank, dank daarvoor! Maar ik dank bovenal onze God die het werk van onze 
handen zo heeft gezegend. De oogst van augustus is enorm met 290.438 kostbare zielen die 
Jezus hebben aangenomen. Ook zijn we druk met de overdracht naar Faith-Generation. 
 
Als u al partner bent van het truck-project, kunt u blijven geven zoals u dat gewend bent. 
  
Als u partner wilt worden, maak dan gebruik van  onderstaande gegevens om je bijdrage 
direct over te maken aan Faith Generation.  
 
 

 
 

https://youtu.be/ts2x6yk2ufI
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OVERDRACHT 
Zoals eerder gezegd, zijn we bezig met de overdracht van het werk van de Gospeltrucks. Dit 
vanwege mijn leeftijd en omdat ik niet wil dat dit project stil komt te liggen. Het is bijzonder 
hoe God Ashvien op mijn pad heeft gebracht. Zoals Elisa door God was aangewezen als 
opvolger van Elia, zo hebben Ashvien en ik dit ook zo ontvangen wat het werk van de 
Gospeltrucks betreft. Hij gaat per 1 januari 2026 dit project officieel voortzetten. Ik bid dat 
alle trucksponsors dit project blijven 
sponsoren om de oogst binnen te halen. De 
feestelijke overdrachtsdienst zal gehouden 
worden op:  
 

Datum: 22 november 2025.   
Tijd:19.00-22.30 uur. 
Plaats: Oude Kerkstraat 6, 4271BC, Dussen.  
 

 
 
 

HET WERK GAAT DOOR!  
Maar deze grote oogst betekent niet dat we nu maar stoppen. Integendeel zelfs, want de 
oogst is groot, de tijd is kort en arbeiders zijn er weinig, dus het werk gaat door. Ashvien wil 
eigenlijk nog veel meer trucks en veel meer zielen winnen. Help ons om deze enorme oogst 
binnen te halen. Wordt partner van ons Truck-project en investeer in kostbare zielen. Uw 
gebeden en giften zijn een antwoord op onze behoeften. Wilt u ook partner worden in deze 
eindtijdoogst? Klik hier om te zaaien voor deze oogst. Samen kunnen we een groot verschil 
maken in de levens van miljoenen mensen. Klik hier voor de nieuwsbrief.  (English version!)  
    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te 
schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitreddingen, 
bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire 
voorzieningen en nog veel meer… Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt 
u daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. 
U vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond 
Israel en het Midden Oosten vindt u op Telegram. 

 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door te doneren. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het boek van Jaap 
Dieleman: “Hamas en de geest van Amalek” Klik hier om te doneren. en lees hier onze 
laatste nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem 
aan als Redder en Verlosser.  
 
 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1V8OuTqusYwj6zXNuVxidES9KBB5xTL1N/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://www.eventbrite.com/e/overdrachtsdienst-tickets-1566776262979?aff=oddtdtcreator
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
https://youtu.be/ELoCHGuXxGQ

