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Wachter 269

 
De Opname -deel 2- 

 
In dit 2e deel over de opname wil ik vooral de Schrift voor zichzelf laten spreken. We zullen dus 

heel wat teksten uit Gods Woord de revue laten passeren waarin we zien dat Gods beloften ‘ja en 

amen’ zijn. 

 

Romeinen 13:11 

Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want 

het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. 

 

Hebreeën 10:24-25 

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij 

moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander 

aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. 

 

2 Petrus 3:8  

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en 

duizend jaar als één dag. 

 

2 Petrus 3:3-4 

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want 

sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. 

 

Matteüs 24:35 

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.  

 

Matteüs 24:36  

Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon 

niet, maar de Vader alleen. 
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Johannes 14:2-3  

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga 

heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik 

weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 

 

Matteüs 24:42-44  

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 43 Maar weet dit: Als de heer des 

huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn 

huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het 

niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

Lukas 12:35-40 

Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. 36 En gij, weest gelijk aan mensen, 

die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en 

klopt, terstond te kunnen opendoen. 

 

Tessalonicenzen 1:9-10  

Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God 

bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te 

verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn 

 

2 Thessalonicenzen 1:9-10 

Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de 

heerlijkheid zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn 

heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons 

getuigenis heeft geloof gevonden bij u. 

 

1 Johannes 2:28  

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid 

hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. 

 

2 Timotheüs 4:8  

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof 

behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de 

Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. 

 

1 Tessalonicenzen 4:16-18 

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener 

bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst 

opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een 

oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here 

wezen.18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 

  

1 Tessalonicenzen 5:6-8  

Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die 

slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de 

dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 

de hoop der zaligheid;  

 

 



 3 

1 Tessalonicenzen 5:9-11  

Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze 

Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij 

slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, 

gelijk gij dit ook doet. 

 

Lukas 21:34-36  
Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen 
voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal 
komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, 
biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 
worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Openbaring 3:3  

Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan 

niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal 

overvallen. 

 

1 Korintiërs 16:13-14  
Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 14 Laat alles in liefde gaan. 
 

1 Petrus 4:7  

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. 

 

Efeziërs 1:13-14 

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt 

gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 

14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven 

heeft, tot lof zijner heerlijkheid. 

 

Efeziërs 2:8-10  

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van 

God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden 

wandelen. 

 

Johannes 6:28-29 

Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 29 

Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden 

heeft. 
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TIEN MILJOEN ZIELEN  
De oogst van de maand juli heeft alle 
eerdere maanden overtroffen. Nog nooit 
hebben we zoveel mensen tot Jezus zien 
komen in een maand. Maar liefst 301.977  
 
Ook hebben we een mijlpaal bereikt, want 
vanaf de eerste oogst met de eerste truck, 
tot en met de oogst van deze maand met 
onze 40 trucks, hebben we de grens van 10 
miljoen zielen gepasseerd. Halleluja! Vier 
dit met ons mee, want dit is beslist reden 
voor een feestje. 
 
Mijn hart is vol van dankbaarheid  voor 
allen die deel hebben gehad in de oogst. 
Vooral dank ik de honderden vrijwilligers in 
India zelf, die in de frontlinies staan om 
Christus te prediken met gevaar voor eigen 
leven. Ook wil ik alle sponsors, vrienden, 
supporters en bidders bedanken, want 
zonder jullie gebeden en giften was het ons 
niet gelukt. Dank, dank, dank daarvoor! 
Maar ik dank bovenal onze God die het 
werk van onze handen zo heeft gezegend.  
 
OVERDRACHT 
Zoals eerder gezegd, zijn we bezig met de overdracht van het werk van de Gospeltrucks. Dit 
vanwege mijn leeftijd en omdat ik niet wil dat dit project stil komt te liggen, als mij iets overkomt. 
Het is bijzonder hoe God Ashvien op mijn pad heeft gebracht. Ik ervoer duidelijk dat hij mijn 'Elisa' 
is. Net zoals Elisa door God was aangewezen als de opvolger van Elia, zo hebben Ashvien en ik dit 
ook zo ontvangen wat het werk van de Gospeltrucks betreft. Hij gaat per 1 januari 2026 dit project 
officieel overnemen. Mijn gebed is dat alle trucksponsors dit mooie project blijven sponsoren om 
deze mega-oogst binnen te halen. De feestelijke 
overdrachtsdienst zal gehouden worden op: 
 

Datum: 22 november 2025,  
Tijd:19.00-22.30 uur. 
Locatie: Oude Kerkstraat 6, 4271BC, Dussen.  
 

 

https://www.eventbrite.com/e/overdrachtsdienst-tickets-1566776262979?aff=oddtdtcreator
https://youtu.be/ELoCHGuXxGQ
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HET WERK GAAT DOOR!  
Maar deze grote oogst betekent niet dat we nu maar stoppen. Integendeel zelfs, want de oogst is 
groot, de tijd is kort en arbeiders zijn er weinig, dus het werk gaat door. Ashvien wil eigenlijk nog 
veel meer trucks en veel meer zielen winnen. Help ons om deze enorme oogst binnen te halen. 
Wordt partner van ons Truck-project en investeer in kostbare zielen. Uw gebeden en giften zijn 
een antwoord op onze behoeften. Bent u nog geen partner maar wilt u wel partner worden in 
deze eindtijdoogst? Klik hier om te zaaien voor deze oogst. Samen kunnen we een groot verschil 
maken in de levens van miljoenen mensen. Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.  (English version!) 
 

 
VERHUIZEN 
Zoals jullie weten hebben we verhuisplannen. Maar er is 
nog geen koper, en vanwege de hectiek van de overdracht, 
vinden we het eigenlijk wel goed om eerst de overdracht 
af te ronden, voordat we gaan verhuizen. Anders is het wel 
heel veel tegelijkertijd. We bidden dat God op de juiste tijd 
een koper stuurt en wij een huis vinden dat ons past. 
Mocht je geïnteresseerd zijn in een grote woning, met 
aparte kantoor-unit, klik dan op de foto voor meer info.  

    
 

 
 

 

 
 

 

 

 
“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op 
te schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, 
uitreddingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke 
genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer… 
Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de 
nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de 
boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes 
op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel en het 
Midden Oosten vindt u op Telegram. 
 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons 
te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het boek van Jaap Dieleman: “Hamas en de 
geest van Amalek” Klik hier om te doneren. en lees hier onze laatste nieuwsbrief. Wees klaar 
voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser.   
 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1V8OuTqusYwj6zXNuVxidES9KBB5xTL1N/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view
https://shop-heilbode.nl/shop/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
https://boomkleverlaan263.nl/

