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Wachter 267 

 
Beproeving 
 
Job 1:6-11 
6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam 
ook de satan. 7 En de HERE zei tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: 
Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. 8 Toen zei de HERE tot de satan: Hebt gij 
ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, 
godvrezend en wijkende van het kwaad. 9 En de satan antwoordde de HERE: Is het om niet, dat 
Job God vreest? 10 Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? 
Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. 11 Strek 
daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel 
zeggen! 
 
Job 1:13-20 
13 Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun 
broeder, de eerstgeborene, 14 kwam een bode tot Job en zei: De runderen waren aan het ploegen 
en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, 15 toen de Sabeeërs een inval deden en ze roofden; en 
de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan 
te zeggen. 16 Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: Het vuur Gods viel van de hemel en 
verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze; ik alleen maar ben ontkomen om het u 
aan te zeggen. 17 Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: De Chaldeeën hadden drie 
benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze; en de knechten sloegen zij met de scherpte 
des zwaards; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. 18 Terwijl deze nog sprak, 
kwam een ander en zei: Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijndrinken in het huis 
van hun broeder, de eerstgeborene, 19 en zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, 
greep het huis bij de vier hoeken aan, en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven; ik alleen 
maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.20 Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor 
zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer (en aanbad God) KJV. En Job zegende 
de naam van de Heer. 
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Job 2:3 
Toen zei de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op 
aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt 
hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem, zonder oorzaak, in het 
verderf te storten. 
 
Job 13:15 
Al zou Hij mij willen doden, toch hoop ik op Hem! 
Job 19:25 
Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. 
 

Feit Bijbel vers Thema 

Job was rechtvaardig en rijk  Job 1:1 Integer en Godvrezend  

Satan daagde Job’s gelood uit Job 1:9-11 Geestelijk oorlogvoering 

Job verloor alles  Job 1:20-21 Aanbidding ondanks alles 

He leed lichamelijke pijnen  Job 2:7 Lijden 

Zijn vrouw gaf slecht advies Job 2:9 Vasthouden in geloof 

Vals beschuldigd door vrienden Job 4:7-8 Foutief oordeel 

Job uitte zijn verdriet Job 3:11 Emotioneel eerlijk 

God reageerde met vragen  Job 38:4 Goddelijke wijsheid  

Job bekeerde zich in nederigheid Job 42:5-6 Geestelijke groei 

God herstelde Jobs leven  Job 42:10 Verlossing en beloning  

 
Psalm 34:2-5 
2 Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. 3 In de HERE beroeme 
zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. 4 Maakt met mij de HERE groot, 
en laat ons tezamen zijn naam verheffen. 5 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, 
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. 
 
Psalms 34:7, 18, 20 
7 Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 
18 Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. 
20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE 
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Habakuk 3:17-18 
17 Al zou de vijgenboom niet bloeien,  geen genezing, of genezing die uitblijft 
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, geen vreugde want wijn is beeld ervan 
de vrucht van de olijfboom teleurstellen;  geen licht, geen inzicht waarom 
al zouden de akkers geen spijs opleveren,  geen vrucht op al je inspanningen 
de schapen uit de kooi verdreven zijn  geen mensen die naast je staan 
en er geen runderen in de stallingen zijn,  geen mensen die je helpen 
18 nochtans zal ik juichen in de HERE, 
 jubelen in de God van mijn heil.               ….. maar toch juichen en jubelen 
 
Romeinen 8:35-39 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
1. Verdrukking of  
2. benauwdheid, of  
3. vervolging of  
4. honger, of  
5. naaktheid, of  
6. gevaar, of  
7. het zwaard?  
 
36 Gelijk geschreven staat: 
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  
 
38 Want ik ben verzekerd, dat  

1. noch dood  
2. noch leven,  
3. noch engelen,  
4. noch machten,  
5. noch heden,  
6. noch toekomst,  
7. noch krachten, 
8. noch hoogte,  
9. noch diepte,  
10. noch enig ander schepsel ….. 

ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 
Mattheus 28:20 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 
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TIEN MILJOEN ZIELEN  
De oogst van de maand juli heeft alle 
eerdere maanden overtroffen. Het is 
gewoonweg overweldigend, nog nooit 
hebben we zoveel mensen tot Jezus zien 
komen in een maand. Maar liefst 301.977  
 
En daarmee hebben we een enorme 
mijlpaal bereikt, want vanaf de eerste oogst 
met de eerste truck, tot en met de oogst 
van deze maand met 40 trucks, hebben we 
de grens van meer dan 10 miljoen kostbare 
zielen gepasseerd. Halleluja! 
 
Mijn hart is vol van dankbaarheid  voor 
allen die een aandeel hebben gehad in de 
oogst. Vooral ben ik dankbaar voor de 
honderden vrijwilligers in India zelf, die in 
de frontlinies staan om Christus te prediken 
met gevaar voor eigen leven.  
 
En bovenal voor onze Here Jezus Christus 
die ons kracht en wijsheid heeft gegeven en 
steeds weer voorziet in de geldmiddelen 
die nodig zijn om de kosten te kunnen dekken. Vier met ons dit feest van de oogst. Want deze 
mijlpaal is beslist reden voor een feestje. We kijken dan ook met grote dankbaarheid terug op de 
zegen van God op ons werk. En ik wil ook alle mensen, sponsors, vrienden, supporters, bidders en 
werkers bedanken, want zonder jullie gebeden en financiële bijdragen was het ons vast nooit 
gelukt. Dank, dank, dank daarvoor.  
 
Maar deze grote oogst betekent niet dat we nu maar stoppen. Integendeel zelfs, want de oogst is 
groot, de tijd is kort en arbeiders zijn er weinig, dus het werk gaat door. Ashvien wil eigenlijk nog 
veel meer trucks en veel meer zielen winnen. Help ons om deze enorme oogst binnen te halen. 
Wordt partner van ons Truck-project en investeer in kostbare zielen. We bidden namelijk voor 
Gods voorziening van ruim € 100.000, - per maand. Uw gebeden en giften zijn een antwoord op 
onze behoeften. Wilt u ook partner worden in deze eindtijdoogst? Klik hier om te zaaien voor 
deze oogst. Samen kunnen we een groot verschil maken in de levens van miljoenen mensen. Klik 
hier voor de laatste nieuwsbrief.  (English version!) 
 
 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1_4W6nTAl_a5AoUFpFAZWzzxpASZT4q7w/view
https://drive.google.com/file/d/1V8OuTqusYwj6zXNuVxidES9KBB5xTL1N/view
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OVERDRACHT 
De afgelopen 2 weken maakten we de nieuwe ontwikkelingen bekend, van de overdracht van het 
werk van de Gospeltrucks. Dit vanwege mijn leeftijd en omdat ik niet wil dat dit project stil komt 
te liggen, als mij iets overkomt. Daarom baden we voor een opvolger en de Heer heeft Ashvien 
op mijn pad gebracht. Hij gaat per 1 januari 2026 dit project officieel overnemen. Mijn gebed is 
dat alle trucksponsors dit mooie 
project blijven sponsoren om 
deze mega-oogst binnen te halen. 
Op 22 november 2025 hebben 
we een feestelijke  overdrachts-
dienst geplant. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda! 
Details over plaats en tijd volgen 
nog. Voor hen die dit bericht 
vorige week gemist hebben, 
plaatsen we dit filmpje nogmaals. 
Klik op de foto om filmpje te zien. 
 
 

VERHUIZEN 
Er is meer groot nieuws. Want Jaap en Antje hebben hun 
huis te koop gezet. Nee, ze blijven wel in Nederland, maar 
hebben de intentie om naar Zeeland te verhuizen. Mocht 
je geïnteresseerd zijn in een grote woning, met aparte 
kantoor unit, klik dan op de foto voor meer info. Bid met 
ons mee dat ons huis snel verkocht zal worden en dat we 
een geschikte woning zullen vinden in Zeeland. Nu is het 
wachten op een koper voordat we onze move gaan maken.  

    

 

 

 
 

 
 

 

 

 
“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal te 
boek te stellen. Een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, 
uitreddingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke  
genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer.  
Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de 
nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de 
boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes 
op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel en het 
Midden Oosten vindt u op Telegram. 
 

 

https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
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DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te 
liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met 
het laatste boek van Jaap Dieleman: “Hamas en de geest van Amalek” Klik hier om 
te doneren. en lees hier onze laatste nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van 
Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser.  

 

 
 
 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view

