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Wachter 266 

 
Eenheid in Christus 
 
1 Korinthiers 12:12-19 -  Allen leden van één lichaam 
12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele 
ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam 
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest 
gedrenkt. 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. 15 Indien 
de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij 
daarom niet tot het lichaam? 16 En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, 
behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het lichaam 
geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de 
reuk? 18 Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam 
aangewezen, zoals Hij heeft gewild. 19 Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam?  
 
1 Korinthiers 12:20-27 
Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tot de 
hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig. 22 Ja, veeleer zijn 
die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, 23 en juist die delen van 
het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele 
leden worden met groter eer behandeld, 24 doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God 
heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, 
25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander 
zouden zorgen. 26 Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle 
leden in de vreugde. 27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 
 
Handelingen 9:4-64 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, 
waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zei: Wie zijt Gij, Here? En Hij zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 
6 Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet. 
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Efeze 4:1-7  - Eenheid en verscheidenheid in de gemeente 
1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij 
geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in 
liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des 
vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 
één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen 
en in allen. 7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, 
waarin Christus haar schenkt. 
 

- De Olifant = staart, slurf, poot, oor, buik 
- De hand = vijfvoudige bediening: Apostel, Profeet, Evangelist, Herder, Leraar 
- De lamme en de blinde = samen komen ze er wel 

 
Johannes 17:20-23 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 21 
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld 
gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun 
gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn 
tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, 
gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 

- Verhaal van mijn kinderen en hoe ik als vader voelde 
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TIEN MILJOEN ZIELEN  
Alhoewel in de rapportage van de 
maand juli nog niet heb, weet ik nu 
al dat we met al onze eerdere 
oogsten, nu de 10 miljoen zielen 
hebben bereikt. Deze mijlpaal is 
beslist reden voor een feestje. We 
kijken dan ook met grote 
dankbaarheid terug op de zegen 
van God op ons werk. En ik wil ook 
alle mensen, sponsors, vrienden, supporters, bidders en werkers bedanken, want zonder jullie 
gebeden en financiële bijdragen was het ons vast nooit gelukt. Dank, dank, dank daarvoor.  
 
Maar deze grote oogst betekent niet dat we het nu maar rustig aan gaan doen. Integendeel 
zelfs, want de oogst is groot en tijd is kort en arbeiders zijn er weinig, dus het werk gaat door. 
Ashvien wil eigenlijk nog veel meer trucks en veel meer zielen winnen. Help ons om deze 
enorme oogst binnen te halen. Wordt partner van ons Truck-project en investeer in kostbare 
zielen. We bidden namelijk voor Gods voorziening van ruim € 100.000, - per maand. Uw 
gebeden en giften zijn een antwoord op onze behoeften. Wilt u ook partner worden in deze 
eindtijdoogst? Klik hier om te zaaien voor deze oogst. Samen kunnen we een groot verschil 
maken in de levens van miljoenen mensen. Klik hier voor de laatste nieuwsbrief. 
 
 
OVERDRACHT 
De afgelopen 2 weken maakten we de nieuwe ontwikkelingen bekend, van de overdracht van 
het werk van de Gospeltrucks. Dit vanwege mijn leeftijd en omdat ik niet wil dat dit project stil 
komt te liggen, als mij iets overkomt. Daarom baden we voor een opvolger en de Heer heeft 
Ashvien op mijn pad gebracht. Hij gaat per 1 januari 2026 dit project officieel overnemen. Mijn 
gebed is dat alle trucksponsors dit mooie project blijven sponsoren om deze mega-oogst 
binnen te halen. Op 22 
november 2025 hebben we 
een feestelijke  overdrachts-
dienst geplant. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda! 
Details over plaats en tijd 
volgen nog. Voor hen die dit 
bericht vorige week gemist 
hebben, plaatsen we dit filmpje 
nogmaals. Klik hier of op de 
foto om dit filmpje te zien. 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2024
https://drive.google.com/file/d/1zQw3PI9DyzxBY9yFIoaYPcsshpMA_uZq/view
https://youtu.be/ELoCHGuXxGQ
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VERHUIZEN 
Maar er is nog meer groot nieuws. Want Jaap en Antje 
hebben hun huis te koop gezet. Nee, ze blijven wel in 
Nederland, maar hebben de intentie om naar Zeeland 
te verhuizen. Mocht je geïnteresseerd in een grote 
woning, met aparte kantoor unit, klik dan op de foto 
voor meer informatie. Bid met ons mee dat ons huis 
snel verkocht zal worden en dat we een geschikte 
woning zullen vinden in Zeeland. Op de dag dat het 

bord in onze tuin kwam, hoorden we de profetie van Deborah Troost die voor ons een 
bijzonder bevestiging was van ons besluit. 
    

“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal 
te boek te stellen. Een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, 
uitreddingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke  
genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer.  
Het boek is verkrijgbaar via onze shop.  
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de 
nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de 
boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes 
op ons YouTube-kanaal. Actuele gebeurtenissen rond Israel en 
het Midden Oosten vindt u op Telegram. 
 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil 
te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we 
met het laatste boek van Jaap Dieleman: “Hamas en de geest van Amalek” Klik 
hier om te doneren. en lees hier onze laatste nieuwsbrief. Wees klaar voor de 
komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser.  

 

 
 

https://revive.nl/sta-op-pak-in-en-ga-debora-troost-deelt-een-profetisch-woord-over-verhuizingen-in-nederland/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://t.me/ontzagwekkendnieuws
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1rG84zW02O2c6ss0-mDFti7QfSGSmH9wv/view

