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Wachter 227

 
Het leger van de Heer -deel 2- 
 
IDF versus HAMAS 
“Maar zij (de Israëlische luchtmacht) zullen op de schouder van de Filistijnen (Gaza) naar het 
westen vliegen; samen zullen zij de mensen van het oosten plunderen; zij zullen hun hand 
slaan aan Edom en Moab; (Jordanië) en de mensen van Ammon (Jordaniërs) zullen hen 
gehoorzamen.” – Jesaja 11:14. 
 
“Zo zegt de Here Here: Omdat de Filistijnen (Palestijnen, Gaza, Hamas) wraakzuchtig 
gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende 
vijandschap te verdelgen, daarom, zo zegt de Here Here: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de 
Filistijnen (Gaza), Ik zal die Keretieten uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee 
te gronde richten (verdelgen) – Ezechiël 25:15-16. 
 
IDF vs. VIJANDIGE ARABISCHE BUURLANDEN 
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“Op die dag zal Ik de 
stamhoofden van Juda (IDF) 
maken als een vuurbekken 
tussen het hout (de 
oorlogsregio), en als een 
vuurfakkel tussen de garven; 
dan zullen zij rechts en links 
alle (Arabische) na�ën in het 
rond verteren; en Jeruzalem zal 
blijven voortbestaan op zijn 
eigen plaats, te Jeruzalem” – 
Zacharia 12:6. 

 
Dit zijn slechts enkele profe�eën die voorspellen dat de IDF hun Arabische vijanden zal 
verslaan. Deze gevechten lijken deel uit te maken van de grotere profe�e in Psalm 83, die 
voorspelt hoe het huidige Arabisch-Israëlische conflict zal eindigen. Volgens de Bijbel zal er 
geen plaats zijn voor een vredesakkoord of een tweestaten-oplossing, maar eerder een 
epische oorlog waarin de IDF zal winnen.  Het doel van het IDF-leger is om Israël te 
beschermen tegen de omringende vijanden die op een dag samenspannen in een laatste 
poging om Israël te vernie�gen volgens Psalm 83.  
 
De IDF speelt echter geen rol in de profe�eën over de oorlog van Gog en in Ezechiël 38. 
De IDF speelt ook geen rol in de slag om Armageddon ten �jde van de Grote Verdrukking.  
 
Er zijn drie grote profe�sche invasies in of van Israël die nog niet in vervulling zijn gegaan. 
 
Dit zijn: 
1. Psalm 83 – Het laatste Arabisch-Israëlische conflict, 
2. Ezechiël 38 – De invasie van Gog van Magog, 
3. Armageddon – De an�christelijke genocidepoging van de An�christ op de Joden. 
 
Is het Israëlische leger betrokken bij de profe�e uit Ezechiël 38? 
Het antwoord op deze vraag is NEE! Psalm 83 en Ezechiël 38 lijken duidelijk 2 verschillende 
profe�eën te zijn. Sommige Bijbelleraren proberen deze profe�eën te combineren tot één 
gebeurtenis, maar de duidelijke verschillen, die hieronder worden geïden�ficeerd, maken dit 
zeer onwaarschijnlijk. 
 
Verschillende coali�es 
Psalm 83 is een ‘Inner-Circle’ van Arabische staten, maar Ezechiël 38 is een ‘Outer-Ring’ van 
landen. Geen van de Psalm 83 landen wordt genoemd in de Ezechiël 38 profe�e. 
Verschillende mo�even 
Psalm 83 gaat over de vernie�ging van de Joodse staat om het land Israël over te nemen. 
Ezechiël 38 gaat over het plunderen en overnamen van Israëls na�onale rijkdom en buit. 
Verschillende nederlagen 
De vijanden in Psalm 83 wordt verslagen door het IDF, maar de Heer vernie�gt op 
bovennatuurlijke wijze de indringers in de profe�e van Ezechiël 38. 
Verschillende resultaten 
In de nasleep van Psalm 83 eindigt de oude Arabische haat tegen de Joden en kan Israël zich 
territoriaal uitbreiden en, althans �jdelijk, veilig in het Midden-Oosten verblijven. Volgens 
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Ezechiël 39:7 is het doel van het 
verslaan van Gog en zijn coali�e 
om de wereld te laten weten dat 
de God van de Bijbel de enige 
ware God is! 
 
“Zo zal Ik Mijn heilige Naam 
bekendmaken in het midden van 
Mijn volk Israël, en Ik zal hen Mijn 
heilige Naam niet meer laten 
ontheiligen. Dan zullen de 
heidenvolken weten dat Ik de 
HEERE ben, de Heilige in Israël.” – 

Ezechiël 39:7. 
 
Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, 
dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner 
verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van 
Israël teisteren. Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het 
gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die 
op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal 
ter aarde storten. Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord 
van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht 
treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen 
neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij 
groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen 
weten, dat Ik de HERE ben – Ezechiel 38:19-22. 
 
De belangrijkste reden dat de IDF niet betrokken is bij Ezechiël 38 is omdat de Heer deze 
Ezechiël-indringers bovennatuurlijk verslaat. Ezechiël 38:19-22 verklaart dat deze legers 
verslagen zullen worden door: 
 
1. Een grote aardbeving, 
2. Het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn, 
3. Er zal pest en bloedvergieten zijn, 
4. Overstromingen, regen, grote hagelstenen, vuur en zwavel. 
 
Is het IDF betrokken bij de Slag om Armageddon? 
NEE! De slag om Armageddon wordt door Jezus alleen beslist bij zijn wederkomst.   
Het feit dat Christus het alleen doet, wordt In Jesaja 63 gedetailleerd beves�gd. 
 
Wie is het (Jezus Christus), die van Edom (Petra, Zuid-Jordanië) komt, in helrode klederen van 
Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in 
gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen (De Messias, Jezus Christus). Waarom is dat 
rood aan uw gewaad (met het bloed van Zijn vijanden), en zijn uw klederen als die van 
iemand die de wijnpers treedt? Ik (Jezus Christus) heb de pers (het slagveld) alleen getreden 
en van de volken was niemand bij Mij (geen IDF-betrokkenheid). Ik trad hen (de Antichrist en 
zijn legers betrokken bij Armageddon) in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen 
spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van 
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wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing (voor het gelovige overblijfsel van 
Israël) was gekomen. En Ik zag rond, maar er was geen helper (geen betrokkenheid van het 
IDF); Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun (Hij deed het alleen). Toen verschafte mijn 
arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij. En Ik vertrapte volken in mijn toorn (de 
antichrist en zijn legers), maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter 
aarde stromen – Jesaja 63:1-6. 
 
Zoals deze verzen uit Jesaja duidelijk aangeven, is de IDF niet betrokken bij de nederlaag van 
de An�christ en zijn legers die betrokken zijn bij de Armageddon-campagne. De IDF speelt 
ook geen instrumentele rol bij de nederlaag van de indringers uit Ezechiël 38. We kunnen dus 
veilig concluderen dat een primair doel van de rol van de huidige IDF in de Bijbelse 
profe�eën is om de na�e te verdedigen tegen de laatste Arabisch-Israëlische oorlogen die 
voorspeld zijn in Psalm 83 en de gerelateerde perifere profe�eën die hierboven zijn onthuld. 
 
Hoe weten we dat het IDF leger in de profetieën vóór de Grote Verdrukking voorkomt? 
Nu we het profe�sche veld hebben beperkt van de rol van de IDF tot de Arabisch-Israëlische 
conflicten en niet de invasie van Ezechiël 38 of de Slag om Armageddon, kunnen we nu 
bepalen waarom de IDF ac�ef is in de Pre-Tribula�on profe�eën. De Zevenjarige Verdrukking 
is verdeeld in twee hel�en, elk bestaande uit 3 ½ jaar. In de eerste 3 ½ jaar leven de Joden in 
een toestand van vrede, wat het resultaat is van het beves�gen van de vredesovereenkomst 
in Daniël 9:27. De IDF voert dus geen oorlogen tegen hun Arabische vijanden. 
 
Op het middelpunt van de Grote Verdrukking wordt dit vredesverdrag verbroken volgens 
Daniël 9:27, wanneer de An�christ de Joodse Tempel ontheiligt die tegen die �jd gebouwd 
zal zijn. Deze gebeurtenis wordt de “Gruwel der Verwoesting” genoemd en Jezus Christus 
waarschuwde de Joden dat wanneer dit gebeurt, ze onmiddellijk moesten wegvluchten. 
 
“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op 
de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten 
naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en 
wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen” – Mattheüs 24:15-18. 
 
De reden dat Jezus Christus deze waarschuwing gaf, was om het Joodse volk te informeren 
dat de An�christ onmiddellijk een campagne van Joodse genocide zou beginnen. Het vers 
hieronder wijst erop dat miljoenen Joden op dat moment zullen worden gedood. 
In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de 
geest geven, maar een derde zal daarin overblijven – Zacharia 13:8. 
 
Dus de Joden vluchten voor hun leven en vechten niet in Arabische oorlogen in de laatste 3 ½ 
jaar van de Grote Verdrukking. Na deze periode komt het Millennium en de Joden vechten 
niet, noch leren ze zelfs over oorlogen in deze periode. Hun wapens worden omgebouwd tot 
landbouwwerktuigen. 
 
En Hij (Jezus Christus) zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. 
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; 
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer 
leren – Jesaja 2:4. 
 
Conclusie 
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Deze studie toont aan dat de IDF duidelijk bestaat in de Bijbelse profe�eën. Ze zijn ontstaan 
om de na�e Israël te verdedigen tegen haar Arabische vijanden. Deze oorlogen zullen 
plaatsvinden vóór de Zevenjarige Verdrukking en jij zal misschien getuige zijn van de vervulling 
van een of meer van deze profe�eën door de IDF, tenzij Jezus Christus komt en Zijn Kerk voor 
die �jd opneemt. 
 

                    
       

 

 
 
INDIA VOOR JEZUS 
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Het blij� verbazingwekkend als we zien hoe we 
elke maand weer zoveel mensen tot Jezus zien 
komen. Als dit zo doorgaat hebben we voor het 
einde van dit jaar meer dan 3 miljoen mensen 
geteld die een keuze voor Jezus hebben gemaakt. 
En dat mede dankzij alle trouwe donateurs, 
sponsors en investeerders die die mogelijkheid 
hebben gemaakt. Elke maand beleefden we het 
wonder van Gods voorziening want om de kosten 
te dragen hebben we elke maand ruim €100.000 
nodig. Dat is veel geld, en het was soms ook heel 
spannend of we de rekening konden betalen, 
maar God hee� telkens weer voorzien. Een 
woord van dank aan alle gevers is dan ook zeer 
op zijn plaats. Heel, heel hartelijk dank, want 
dankzij jullie mogen en kunnen we dit doen. En 
we willen dit blijven doen, en daarom zoeken wij 
investeerders, gevers, vaste sponsors, donateurs 
die dit samen met ons willen dragen. Want elke 
dag gaan onze trucks uit om “het goede nieuws” 
te delen met duizenden mensen in de 
binnenlanden van Tamilnadu, een staat in het 
zuiden van India met zo’n 85 miljoen inwoners. 
We zien in elke samenkomst, waar zo’n 500 
mensen komen, gemiddeld 250 mensen tot Jezus 
komen en God beves�gt Zijn Woord met 
bijzondere wonderen en tekenen. Ons 
wagenpark van 40 Gospeltrucks hee� al met al 
zo’n 1000 samenkomsten per maand waar wij in 
totaal per maand zo’n 250.000 mensen tot Jezus 
zien komen.  
 
Ondanks de tegenstand, vervolging van zowel verbaal als zowel fysiek geweld, zet ons team van 225 full�mers 
zich onverschrokken in om het goede nieuws van Jezus met alle mensen te delen. Ik ben ongelooflijk trots op 
hen, want zij staan in de frontlinies en vangen de eerste klappen op. Ik vraag u dan ook dringend gebed voor hen. 
Gebed voor bescherming, wijsheid, kracht en dat God Zijn Woord op bijzondere wijze blij� beves�gen met 
onmiskenbare wonderen en tekenen.  
 
Hier in Nederland is onze grote uitdaging om elke maand het budget van ruim €100.000 te genereren om ons 
werk in India onbelemmerd te kunnen blijven doen. Daarom zoeken we vaste partners die financieel willen 
investeren in deze oogst. Om een truck een heel jaar te laten rijden kost € 25.000,-maar daar staat tegenover dat 
we met deze investering in een jaar �jd zo’n 75.000 mensen voor Jezus winnen. Een heel goede investering als je 
een hart voor kostbare zielen hebt. Heb je een bedrijf of ben je vermogend, zou je dat onze partner willen worden 
en willen investeren in deze oogst? Samen delen we dan in de vreugde van dit oogs�eest. Wil je financieel partner 
worden: klik dan hier  En wil je eerst eens overleggen, neem dan contact met ons op. Heel hartelijk dank! Zie hier 
de laatste nieuws-update van de trucks (van september 2024) 
 
 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india-2/
https://drive.google.com/file/d/1yUYa7XJJ-1OB8Z5mTsvubuzcx1CB_cI2/view
https://drive.google.com/file/d/1yUYa7XJJ-1OB8Z5mTsvubuzcx1CB_cI2/view
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“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE” 
Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het �jd dit wonderlijke 
verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prach�g relaas van wonderlijke 
uitreddingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, 
spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is nu verkrijgbaar via 
onze shop. htps://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-
abba-child-care/  Of klik op de omslag om direct te bestellen. 
 
 
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt 
u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons 
zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons YouTube-kanaal, op Rumble en op 
Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.  
 

 

 
 

DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk s�l te liggen. Daarom 
vraag ik u ons te steunen. Elke gi� vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap 
Dieleman: “Hamas en de geest van Amalek” Klik hier om te doneren. en lees hier onze laatste 
nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als 
Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://shop-heilbode.nl/shop/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://rumble.com/c/c-2233274
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://drive.google.com/file/d/1yUYa7XJJ-1OB8Z5mTsvubuzcx1CB_cI2/view
https://drive.google.com/file/d/1yUYa7XJJ-1OB8Z5mTsvubuzcx1CB_cI2/view
https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/

