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Het beste komt nog! 
 
Klaagliederen 3:22-27 
Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 
barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! 
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HERE voor wie 
Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten 
op het heil des HEREN; goed is het voor de man, dat hij een juk in zijn jeugd draagt. 
 
Psalm 30:5, 22 
Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam; want een ogenblik 
duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween,  
tegen de morgen is er gejuich. 
Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt. 
 
 

Genesis 19:15, 23-25 
Toen de dagenraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en 
zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat 
gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt.  
 
23-25 De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam. Toen liet de 
HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; en 
Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden 
en het gewas van de aardbodem. 
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1 Thessalonicenzen 4:15 - 5:1 
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot 
de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here 
zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin 
Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst 
opstaan; daarna zullen wij, de levende (gelovigen), die achterbleven, samen met hen 
op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en 
zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden. 
 
1 Thessalonicenzen 5:1-10 
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven 
wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in 
de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën 
een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar 
gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 
want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan 
nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker 
en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des 
nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met 
het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God 
heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here 
Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij 
slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt 
elkander op, gelijk gij dit ook doet. 
 
Johannes 14:1-3 
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns 
Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om 
u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
 
1 Corinthiërs 15:51-58 
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de 
bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 
veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijk -
heid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het 
woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de 
overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel 
des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons 
de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, 
weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, 
wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 
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Mission Update - Oktober 2023 - Speciale mededelingen 
Onze Wachter-filmpjes staan op ons YouTube-kanaal en op Rumble. We zijn ons bewust dat 
elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden.  
Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, en een link naar het 
tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.  
 

DE WAARHEID OVER DE LEUGEN  
Dit boek schetst de eeuwige maar ook actuele strijd tussen waarheid en 
leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen 
is soms zo schokkend, dat we haar nauwelijks kunnen geloven. Zoals 
Solzhenitsyn zei: “De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er 
kotsmisselijk van!” Echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En 
die Waarheid is een Persoon. Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over 
de vader der leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat 
je inspireren. Auteur: Jaap Dieleman 
Kostprijs €16,50. Dit en andere boeken bestellen?  - Klik hier! 

 
PROJECT MANIPUR MASSACRE - DRINGENDE OPROEP! 

Voor wie wil begrijpen wat 
er precies gaande is in 
Manipur, hebben we een 
verslag geschreven over 
de enorme vervolging 
tegen christenen in 
Noordoost-India, die nu 
massaal vluchten voor hun 
lijfsbehoud en in schamele 
vluchtelingenkampen 

worden opgevangen waar het hen aan alles ontbreekt. Zie hier ons verslag. Inmiddels 
hebben we hulp kunnen bieden aan duizenden mensen, en ook daarvan hebben we 
inmiddels een beeldverslag. Klik hier om dit verhaal te lezen (in het Engels). Een Nederlandse 
versie hopen we spoedig te maken voor hen die geen Engels kennen.  Nogmaals heel 
hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen om onze medegelovigen te steunen en te 
troosten. 
 
PRAYER FESTIVALS IN PAKISTAN op 24 Oktober 2024  

Het festival van 11 augustus ligt achter 
ons. Ruim 80.000 mensen hebben 
Jezus aangenomen als hun Verlosser. 
Klik op de foto om de promo van dit 
festival te zien. Op dinsdag 24 oktober 
a.s. is er een nieuw gospel festival 
geplant. Plaats en tijd hoort u nog. Als 
u mee wilt doen om hierin bij te 
dragen, klik dan hier om te steunen.  
Bij voorbaat dank!  

https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://rumble.com/c/c-2233274
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/de-waarheid-over-de-leugen/
https://www.abbachildcare.org/project-manipur.html
https://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/abba_outreach_in_manipur.pdf
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/product/de-waarheid-over-de-leugen/
https://youtu.be/7lN7w6iDrqs
https://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/abba_outreach_in_manipur.pdf
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DE OOGST IS GROOT!  
Heftige vervolging aan de ene kant en een 
enorme opwekking aan de andere kant. In 
de september zijn er 246.104 mensen tot 
Jezus gekomen, terwijl anderen werden 
vervolgd en gedood. Dit jaar zagen we al 
ruim 2.5 miljoen mensen tot Jezus komen. 
Bid dat Gods Woord niet uit hun harten 
wordt geroofd maar dat ze groeien in 
geloof. Bidt ook voor onze medegelovigen 
die zwaar vervolgd worden. Ons werk gaat 
echter gewoon door. Uw gebeden worden 
dan ook zeer op prijs gesteld dat God blijft 
voorzien in de financiën die nodig zijn om 
de kosten te dragen.  
 
VIJF MILJOEN ZIELEN 
Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en ons werk in Pakistan, hopen we dit jaar 5 miljoen 
mensen te bereiken. We hebben de hand aan de ploeg geslagen en we zullen doorgaan totdat 
Hij komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt 
dit niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! En wilt u ondersteunen klik dan hier! 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk 
stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- 
bedanken we met het boek: "Gekocht en Betaald". Klik hier om te doneren. 
en lees hier onze meest recente nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van 
Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links 
naar info - click op de plaatjes)  
 

 

      
 
 
 
 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://www.heilbode.nl/assets/files/HB-updateMei2023.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eyeopener_Magazine.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
https://www.heilbode.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/het-mysterie-van-de-opname/
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-opname-komt-voor-de-grote-verdrukking/
https://shop-heilbode.nl/product/gekocht-en-betaald/

