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Wachter 169

Als in de dagen van Noach 
 
Noach komt 52x voor in 45 verzen - rust 
 
Gen 5:29 - Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en 
gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer 
handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft. 
 
Gen 5:32 -Toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet. 
 
Gen 6:5-8 - Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat 
de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de HERE 
zei: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel 
als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat 
Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN. 
 
Gen 6:9-11-13 - Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een 
rechtvaardig en onberispelijk man (zuivere genen); Noach wandelde met God. De aarde nu 
was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de 
aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 
 
Gen 6:13-14 - Toen zei God tot Noach: Het einde van AL WAT LEEFT is door Mij besloten, 
want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 
Maak u een ark van goferhout... 
 

Gen 7:1 - En de HERE zei: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht 

voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. Reine dieren 7 paar, overige dieren 1 paar - 

mannetje en wijfje -  Gen 7:10 - na 7 dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde  
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Noach was 600 jaar oud toen de vloed op aarde kwam.  

Die dieren kwamen op Gods bevel, zijn commando naar en in de ark. 

Gen 7:16b - ... en de Here sloot de deur! 

Gen 7:20 - vijftien el boven de hoogste bergen en alle mensen kwamen om. 

Gen 7:24 - En de wateren hadden de overhand over de aarde, 150 dagen lang. 

Gen 8:4 - In de 7e maand, op de 17e dag der maand, liep de ark vast op de Ararat. 

Gen 8:5 - In de 10e maand, op de 1e dag werden de toppen der bergen zichtbaar 

Gen 8:6 - Na 40  dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark gemaakt had, 

Hij liet een raaf uit en toen de aarde droog was een duif, maar die kwam weer terug. 

Gen 8:10 - Toen wachtte hij nog 7 dagen en hij liet de duif weer uit de ark (olijfblad). 

Gen 8:12 - Na nog 7 dagen liet hij de duif uit, en zij keerde niet weer tot hem terug. 

Gen 8:13 - In het 601e jaar, in de 1e (maand), op de 1e der maand, waren de wateren 

opgedroogd van de aarde; daarop verwijderde Noach het luik van de ark, en hij zag uit, en 

zie, de aardbodem droogde op. 

  
Gen 8:20 - En Noach bouwde een altaar voor de HERE, en hij nam van al het reine vee en van 
al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. Toen de HERE de liefelijke reuk 
rook, zei de HERE bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat 
het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet 
weer slaan, zoals Ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, 
koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. 
 
Gen 9:1-7 - En God zegende Noach en zijn zonen en zei: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en 
vervult de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al 
het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw 
hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles 
gegeven evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. En 
waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen; van al het gedierte zal Ik het eisen en van de mensen 
onderling zal Ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal 
door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.   
 
Gen 9:12 -16 - God zei: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle 
levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, 
opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en al wat leeft op de aarde. Wanneer 
Ik wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond 
gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de 
wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in 
de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle 
levende wezens van alle vlees, dat op aarde is.  
 
Jesaja 54:9 - Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van 
Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig 
op u zal zijn noch u zal dreigen. 
 
Ezechiel 14:13-14 - Mensenkind, wanneer een land tegen Mij gezondigd heeft door ontrouw 
te worden, en Ik mijn hand daartegen uitstrek, het de staf des broods verbreek en er 
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hongersnood zendt, en daar mens en dier uitroei, en er zouden daar deze drie mannen zijn: 
Noach, Daniël en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt 
het woord van de Here HERE. 
 
Ezechiel 14:19-20 - Of Ik zend de pest in het land en stort er mijn grimmigheid bloedig over 
uit om daar mens en dier uit te roeien, en Noach, Daniël en Job waren daar - zo waar Ik leef, 
luidt het woord van de Here HERE, zij zouden zoon noch dochter redden. Zij zouden door hun 
gerechtigheid alleen zichzelf redden. 
 
Hebreeën 11:7 - Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over 
iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en 
door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der 
gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. 
 
1 Pet. 3:189-20 - Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige 
voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, 
maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan 
de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de 
lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid 
werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 
 
2 Pet. 2:4-6 - Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar 
hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om 
hen tot het oordeel te bewaren; en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar 
Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de 
zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra tot as 
verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos 
zouden leven, 
 
Henoch komt 12 keer voor in 11 verzen 
Gen 5:22, 24 - Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd 
jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. 
 
Hebreeën 11:5 - Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij 
werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd 
weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 
 
Judas 1:14 -15 -  Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, 
zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de 
vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij 
goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen 
Hem gesproken hebben. 
 
Openbaring 3:3 
Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij 
dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal 
overvallen. 
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Openbaring 16:15 
Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt 
wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 
 
1 Thessalonicenzen 5:1-9 
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 
immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 
Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere 
vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in 
de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des 
lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook 
niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 
nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, 
nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der 
zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid 
door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij 
slapen, tezamen met Hem zouden leven. 
 
Hebreeën 10:25 
Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar 
elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. 
  
GOD WAARSCHUWD ALTIJD! 
- God waarschuwde Adam & Eva. Ze zouden sterven als ze van de boom aten 
- God waarschuwde via Noach dat de aarde door water zou vergaan 
- God waarschuwde dat Sodom en Gomorra door vuur zouden vergaan 
- God waarschuwde via Jozef dat er een hongersnood zou komen 
- God waarschuwde via Jeremia dat ze niet naar Egypte moesten trekken 
- God waarschuwde via Micha dat Achab in de strijd zou sterven 
- God waarschuwde via de wachters dat het onheil zal komen (Ezechiël 3 & 33) 
- God waarschuwde de wijzen uit het oosten via een andere weg te vertrekken 
- God waarschuwde Jozef en Maria om tijdelijk naar Egypte te vluchten 
- God waarschuwde Paulus dat men een aanslag op zijn leven zouden doen 
- God waarschuwt nu door de wachters dat het einde nabij is 
- God waarschuwt nu door deze wachter dat je nog kunt ontsnappen door je met God te 

verzoenen door Jezus Christus.  
 
De waarschuwing is niet om je bang te maken, maar je klaar te maken! 
 
Lucas 16:24-28 
En hij zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn 
vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: 
Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het 
kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een 
onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden 
kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zei: Dan vraag ik 
u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij 
hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 
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NA DE DOOD KOMT HET OORDEEL 
We zien een enorme toename van ‘plotselinge sterfgevallen’ en daarom voel 
ik mij gedrongen deze indringende boodschap te delen… want ongeveer: 
 
- 56.000.000 mensen sterven elk jaar 
- 4.700.000 mensen sterven elke maand 
- Elke dag sterven er 150.000 mensen. 
- Elke minuut sterven er 100 mensen 
- Elke seconde sterven er 2 mensen 
 
De meerderheid van deze mensen sterft, nog steeds besmet met een virus dat zonde heet... 
zonder het geneesmiddel dat Jezus Christus is. Mensen leven hun leven terwijl ze genieten 
van schatten op aarde... en hun plannen maken voor de toekomst, met weinig of geen 
zorgen over de eeuwigheid... terwijl de realiteit is dat we allemaal op elk moment kunnen 
sterven. Onze volgende ademtocht is ons niet beloofd.  
 
Ons leven op aarde is niets vergeleken met wat daarna komt. De dood is slechts het begin. 
De hemel en de hel zijn heel reëel, en je zult je eeuwigheid op een van die bestemmingen 
doorbrengen. Het is nu tijd om je eeuwigheid serieus te nemen! De Bijbel openbaart alle 
waarheden. Geloof het! Jezus Christus is de enige weg naar het Koninkrijk der Hemelen en 
de enige naam die jou kan redden! Heden is de aangename tijd, nu is de dag der verlossing! 
 
Waarschuwen heeft alles met liefde te maken, het is juist liefdeloos als je niet waarschuwt! 
 
 


