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Wachter 165 

 
Tekenen van de tijd - 20 tekenen dat het einde van dit tijdperk aanstaande is - deel1 
 
1. De wederopstanding van Israel 
Jesaja 66:8 - Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op 
één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks 
barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. 
 
Ezechiel 36:24 - Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik 
zal u brengen naar uw eigen land; 
 
Ezechiel 37:12 - Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik open uw 
graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. 
 
Na bijna 2000 jaar zijn de twaalf stammen van Israël terug in het 
Beloofde Land en is de natie Israël herboren. Zoals geprofeteerd  
in o.a. Jesaja 11:10-12, Ezechiël 36:22-28, 38:8, Jeremia 30:3-4, 
Zacharia 10:10. Lees er hier meer over om dit te begrijpen. 
 
 
2. De bevrijding van Jeruzalem 
Hand. 15:16-17  -Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, 
en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat 
het overige deel der mensen de Here zoeken, en alle heidenen, over welke Mijn Naam is 
uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doe. 
 
Zacharias 8:7-8 -  Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de 
ondergang der zon; Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. 
Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid. 
 

http://www.unsealed.org/2016/05/the-ten-lost-tribes-of-israel-were.html
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De Zesdaagse Oorlog en verovering van Jeruzalem in 
1967 maakten de weg vrij voor de wederkomst van 
Christus. De Bijbel zegt dat Jezus 1000 jaar zal regeren 
op de troon van David (zie Openb. 20 en Ezechiël 40). 
Davids 'vervallen hut' Hand. 15:16 lag 2000 jaar in 
puin. Maar nu niet meer (zie Amos 9:11). In Jeruzalem 
wonen nu Joden en er komen er elke dag meer bij, 
wat de vervulling is van Zacharia 8:7-8. 

 
3. Israel zal gezegend zijn!  
Ezechiel 36:11 - Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen 
en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult 
weten, dat Ik de HERE ben. 
Jesaja 41:18-20 - Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der 
valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Ik 
zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cipres naast 
plataan en denneboom planten, opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens 
begrijpe, dat de hand des HEREN dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft. 
 
Israël is welvarender geworden dan ooit tevoren en het land 
Israel, dat tweeduizend jaar verlaten was en slechts bewoond 
werd door een klein aantal nomaden die rondtrokken in deze 
verlaten dorre vlakten en moerassen, bloeit nu meer op dan het 
hele Midden-Oosten. Daarmee gaan de profetien in vervulling 
uit het boek Ezechiël 36:11, Jesaja 41:18-20 en Jesaja 27:6. 
 
4. Joden komen tot Jezus 
Matthew 23:39 - Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 
Romeinen 11:25b-26  - Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid 
der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: 
De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 
 

Jezus zei dat Hij Israël niet opnieuw bezoeken zou 
totdat de mensen erkenden dat Hij van God kwam. 
De vroege Kerk was in de eerste plaats niet-Joods 
omdat het Joodse volk Christus grotendeels verwierp 
als hun Messias als vervulling van Romeinen 11:25 en 
Hand. 15:14-16. Maar de laatste paar decennia is er 
een explosie van geloof in Christus onder de Joden, 

waarbij duizenden zich tot Yeshua wendden. Er zijn nu zo'n 300.000 Messiaanse Joden, en 
honderd duizenden keren zich tot God door middel van Messiaanse bedieningen zoals 'Jews 
for Jesus', 'Chosen People Ministries', ImetMessiah.com en anderen. Honderdduizenden 
Joodse mensen zeggen nu van Jezus: "Gezegend is Hij die komt in de naam van de HEER". 
 
 
 

http://imetmessiah.com/
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5. De herbouw van de tempel 
Matthew 24:15 - Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet 
Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan 
wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.  
Daniel 9:27 - En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van 
de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. 
 

Deze 3e tempel is niet de tempel van Ezechiel 40-48, maar 
de tempel waarin antichrist zichzelf zal uitroepen als God. 
Israël is in feite nu klaar om deze derde tempel te bouwen.  
- de architectonische plannen zijn voltooid. 
- de zonen van Aäron zijn geïdentificeerd. 
- ze worden nu opgeleid voor hun priesterdienst. 
- het altaar voor in de tempel is herbouwd. 
- de hoeksteen v.d. tempel is klaar om geplaatst te worden.  
- de priesterkleding en artefacten zijn ook al klaar voor gebruik.  
- het rode koe-kalfje is bijna twee jaar oud en klaar om geofferd te worden.  
 
Al deze dingen zijn in gereedheid gebracht en zullen gebruikt worden om de profetie uit 
Jesaja 66:9 te vervullen: 'Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de HERE. Of ben Ik een, 
die doet baren en toesluit? zegt uw God'.  
 
6. De dagenraad van de zevende dag 
Genesis 2:2 - Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, 
rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 
 
We zijn aan het einde van 'de zesde dag' van de 
Millennium Week. God schiep het universum in 
zes dagen en rustte toen op 'de zevende dag' 
(Exodus 20:11) en veel bijbelgeleerden hebben 
opgemerkt dat dit patroon van toepassing lijkt  
te zijn op de hele geschiedenis van de mensheid. 
Deze leer is niet nieuw. Dit werd in de vroege 
Kerk onderwezen en zelfs de Joodse Talmoed 
spreekt er over. Van Adam tot Christus heeft 4.000 jaar geduurd en van Christus tot op 
heden 2.000 jaar. De 'zevende dag'  van 1.000 jaar wordt beschreven in Openbaring 20.   
Het beschrijft Gods 'rustdag' waarin de mens Gods rust zal binnengaan.  
 
7. Jeruzalem - de steen des aanstoots 
Joel 3:1-3a - Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het 
lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van 
Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn 
erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en 
over mijn volk het lot wierpen. 
Zacharias 12:3 - Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten 
heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen 
zich daarheen verzamelen. 

http://www.unsealed.org/2015/07/the-temple-institute-announces.html
http://www.unsealed.org/2016/03/the-kohanim-almost-ready-for-third.html
http://www.unsealed.org/2016/03/the-kohanim-almost-ready-for-third.html
http://www.unsealed.org/2015/03/third-temple-altar-completed-pictures.html
http://templemountfaithful.org/events/jerusalemDay2009-2.php
http://www.templeinstitute.org/vessels_gallery_1.htm
https://allisrael.com/does-the-arrival-of-five-red-heifers-in-israel-signal-third-temple-end-times
http://www.cogwriter.com/six_thousand_year_plan_6000.htm
http://www.cogwriter.com/six_thousand_year_plan_6000.htm
http://www.cogwriter.com/six_thousand_year_plan_6000.htm
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De wereld wil Israël in tweeën delen via 
de 'tweestaten-oplossing'. Dit zal de 
katalysator zijn voor Gods oordeel over 
alle naties. Deze landverdeling wordt 
gesteund door alle grote naties en de 
V.N. zelf – men wil Israël afscheiden van 
Juda, Samaria, Gaza en de Golan. Maar 
de Bijbel gaat een stap verder in deze 
profetie en geeft aan dat de 'steen' die 
de naties proberen te verplaatsen, met 
name Jeruzalem betreft Zacharia 12:3, en 
dat is precies wat we nu zien gebeuren 
met de naties die Oost-Jeruzalem 
proberen te stelen van de Joden.  
 
 
8. Damascus verwoest en Gog & Magog oorlog 
Jesaja 17:1 - Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een 
puinhoop, een bouwval. 
Ezechiel 38:15-16 - Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, ... en gij zult 
optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. ..., opdat de volken Mij 
leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal. 
 
Elke dag verschijnen er krantenkoppen die 
laten zien hoe de wereld op het punt staat om 
Jesaja 17 (de vernietiging van Damascus) en 
Ezechiël 38 en 39 (de Gog & Magog oorlog) te 
vervullen. Damascus staat al op de rand van 
vernietiging. De huidige spanningen in het 
gebied met Hesbollah, de proxies van Iran, 
Turkije en Rusland, zou zomaar kunnen 
escaleren en tot de vernietiging van Damascus.  
 
De belangrijkste naties die in Ezechiel 38 worden genoemd, hebben niet alleen een coalitie 
gevormd, maar ze bevinden zich nu feitelijk al binnen de oude Bijbelse grenzen van Noord-
Israël (die binnen de huidige grenzen van Zuid-Syrië liggen). Deze naties omvatten Rusland 
(waarschijnlijk Magog) en Iran (Perzië). Ezechiël 38:13 geeft aan dat 'Gog & Magog' komen 
om een buit van Israël te roven en die buit is: - de enorme olie- en aardgasontdekkingen in 
Noord-Israël, inclusief in de Golan, die door die grote gas- en olie-exporteurs Rusland en Iran 
worden begeert. Zo zien we voor onze ogen hoe de puzzelstukjes van Bijbelse profetie op 
hun plaats vallen en de vervulling ervan aanstaande is. 
 
 
 
 
 
 

Links: de 'toekomstige' Palestijnse staat - Rechts: de huidige staat Israel 
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9. Het evangelie verspreidt over de hele wereld 
Mark 13:10 - En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. 
 
In zekere zin is het evangelie nu aan elke natie op 
aarde gepredikt als vervulling van Markus 13:10. 
Sommige interpreteren het Griekse woord 'natie' voor 
een individuele etnische groep, maar zelfs als dat de 
juiste interpretatie is, is deze profetie waarschijnlijk 
eind 20e eeuw of begin deze eeuw in vervulling 
gegaan. Er zijn zeker nog wel geïsoleerde stammen 
waar het evangelie niet is gepredikt, maar Bijbels 
gezien is het woord 'natie' wel een grotere bevolkingsgroep dan slechts een enkele stam, 
anders had Paulus in Colossenzen 1:23 niet kunnen zeggen over de mediterrane wereld van 
zijn tijd: Dit is het evangelie dat u hebt gehoord en dat is verkondigd aan elk schepsel onder 
de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. 

 
 
10. Grote morele afval van het geloof 
1 Timoteus 4:1-2 - Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen 
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen door 
de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. 
2 Thessalonicenzen 2:3 - Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de 
afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.  
 
Dat is nu aan de gang. Veel belijdende christenen zijn door de eeuwen heen afgevallen, maar 
niets in de geschiedenis kan worden vergeleken met de massale verlating en corruptie van 
het geloof sinds de zestiger jaren. Dat heeft geen andere generatie meegemaakt. 
Kerkbezoek is in de westerse wereld gehalveerd, evenals de essentiële Bijbelse waarheid dat 
geloof in Jezus Christus noodzakelijk is voor je redding. 
 

Steeds  meer 'christenen' gelooft nu dat Jezus slechts één 
van de vele wegen is. Veel denominaties hebben de 
LHBTI-beweging, het homohuwelijk, echtscheiding, 
euthanasie, abortus, en de evolutietheorie omarmd maar 
de onfeilbaarheid van Gods Woord verworpen. Afvalligen  
christenen die een cultureel aanvaardbaar geloof 
belijden, vervolgen nu Bijbelgetrouwe christenen in de 
kerk, op school, op het werk en op elk overheidsniveau. 
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Mission Update - 30 Augustus 2023 - Speciale mededelingen 
Onze Wachter-filmpjes staan op ons YouTube-kanaal en op Rumble. We zijn ons bewust dat 
elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden.  
Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, en een link naar het 
tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.  
 

DE WAARHEID OVER DE LEUGEN  
Dit boek schetst de eeuwige maar ook actuele strijd tussen waarheid en 
leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen 
is soms zo schokkend, dat we haar nauwelijks kunnen geloven. Zoals 
Solzhenitsyn zei: “De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er 
kotsmisselijk van!” Echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En 
die Waarheid is een Persoon. Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over 
de vader der leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat 
je inspireren. Auteur: Jaap Dieleman 
Kostprijs €16,50. Bestellen - Klik hier! 

 
 

GROTE OPWEKKING EN GROTE VERVOLGING  
Dankzij uw giften hebben we eerst 10.000 mensen geholpen om de overstroming te 
overleven. Daarna hebben we opnieuw duizenden christenen uit Noord-India, die zijn 
gevlucht voor het bloedige geweld in hun staat Manipur. Ze zijn gevlucht naar de naburige 
staten waar ze in schamele kampen zijn opgevangen waar het hen aan alles ontbreekt. Met 
uw donaties hebben we ze van essentiele levensbehoeften voorzien en proberen hen te 
troosten en bij te staan in het verwerken van de trauma's van deze gruwelijke slachting. 
Bij het klaarmaken van deze wachter waren de beelden van deze noodhulp nog niet 
beschikbaar, maar zie hier en ook hier beeldverslagen van de eerdere "Hope-Bag" noodhulp.  
 
PROJECT MANIPUR MASSACRE - DRINGENDE OPROEP! 
Voor wie wil begrijpen wat er precies gaande is in Manipur, hebben we een verslag 
geschreven over de enorme vervolging tegen dchristenen in Noordoost-India, die nu massaal 
vluchten voor hun lijfsbehoud en in schamele vluchtelingenkampen worden opgevangen 
waar het hen aan alles ontbreekt. Wij konden niet passief blijven toekijken bij dit drama en 
roepen op tot gebed en zijn hulp gaan verlenen. Zie hier ons verslag. 
 
DE OOGST IS GROOT!  
Het is allemaal zo dubbel, heftige vervolging aan de ene 
kant en een enorme opwekking aan de andere kant. In 
de maand juli zijn er ruim 233.000 mensen tot Jezus 
gekomen, terwijl anderen worden afgeslacht. Dit jaar 
zagen we al ruim  2 miljoen mensen tot Jezus komen. 
Bid dat Gods Woord niet uit hun harten wordt geroofd 
maar dat ze zullen groeien in geloof. Bidt ook voor onze 
medegelovigen die zwaar vervolgd worden. Maar ons 
werk gaat gewoon door. Uw gebeden worden dan ook 
zeer op prijs gesteld.  

https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://rumble.com/c/c-2233274
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/de-waarheid-over-de-leugen/
https://www.abbachildcare.org/noodhulp-na-overstroming.html
https://www.abbachildcare.org/hope-bags-uitdelen-2023.html
https://www.abbachildcare.org/project-manipur.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-waarheid-over-de-leugen/
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PRAYER FESTIVALS IN PAKISTAN 

Het festival op 11 augustus in Nankanshab ligt al weer even achter ons. Zo'n 100.000 moslims 
hebben Jezus aangenomen als hun Verlosser. Als u dit leest ligt het alweer achter ons en zullen 
we er t.z.t. dan ook weer beeldverslag van uitbrengen. Klik op de foto om de promo van het 
Kasur-festival als voorbeeld te zien. Bid dat God mij Zijn Woord zal schenken om het 
geheimenis van Zijn evangelie aan hen bekend te maken en dat we bewaard blijven voor 
slechte mensen en slecht weer. Als u mee wilt doen, klik dan hier om te steunen.  
 
VIJF MILJOEN ZIELEN 
Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en ons werk in Pakistan, hopen we dit jaar 5 miljoen 
mensen te bereiken. We hebben de hand aan de ploeg geslagen en we zullen doorgaan totdat 
Hij komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt 
dit niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! En wilt u ondersteunen klik dan hier! 

 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk 
stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- 
bedanken we met het boek: "Gekocht en Betaald". Klik hier om te doneren. 
en lees hier onze meest recente nieuwsbrief. Wees klaar voor de komst van 
Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links 
naar info - click op de plaatjes)  
 

 

       

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://www.heilbode.nl/assets/files/HB-updateMei2023.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eyeopener_Magazine.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
https://www.heilbode.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/het-mysterie-van-de-opname/
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-opname-komt-voor-de-grote-verdrukking/
https://shop-heilbode.nl/product/gekocht-en-betaald/
https://youtu.be/Riz1Xenytic

