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Ready for take-off  
 
Bent u klaar voor vertrek? 
Dat is de vraag waar we het over gaan hebben. 
 
Lukas 14:15-24  - De gelijkenis van de verontschuldigingen 
Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zei hij tot Hem: Zalig wie brood eten zal in het 
Koninkrijk Gods. Hij zei tot hem: Iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij 
zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: Komt, want 
het is nu gereed. En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: 
Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor 
verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die keuren; ik 
verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd 
en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen 
werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der 
stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. En de slaaf zei: Heer, 
wat gij hebt opgedragen, is geschied en nog is er plaats. En de heer zei tot de slaaf: Ga de 
wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want 
ik zeg u: Niemand van die mannen, welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven.  
 
- Akker gekocht   
- Ossen (5 span gekocht)  
- Vrouw getrouwd  
  
Akker  = Zendingsveld (meer liefde voor de oogst dan de Heer van de Oogst) 
Ossen  = Leiders trainen (meer liefde voor het werk vd Heer dan voor de Heer vh werk. 
Vrouw = Gemeente (meer liefde voor de bruid dan de Bruidegom 
  
 



Matteüs 22:2-14 
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft 
aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij 
wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de 
genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en 
alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de 
een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven, en zij 
mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en 
verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot zijn slaven: De bruiloft 
is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de 
kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. En die slaven gingen 
naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de 
bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen, die 
aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zei tot 
hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zei de 
koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste 
duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar 
weinigen uitverkoren. 
 
Matteüs 25:1-13 
Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen 
namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren 
wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in 
haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en 
sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem 
tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze 
zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze 
antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar 
de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de 
bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd 
gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar 
hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag 
noch het uur. 
 

Luke 21:28 
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, 
want uw verlossing genaakt. 
 
1 John 2:18 
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, 
zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 
laatste ure is. 
 
 
 
 
 



Mission Update - July 2023 - SPECIALE MEDEDELINGEN 
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE LAATSTE UPDATES  
Onze Wachter-filmpjes staan op ons YouTube-kanaal en nu ook op Rumble. We zijn ons bewust 
dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden. 
Daarom vraag ik u om naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaan en u in te schrijven voor 
onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, een link 
naar het tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.  
 

DE WAARHEID OVER DE LEUGEN (Nieuw boek van Jaap) 
Dit boek schetst de eeuwige maar ook de actuele strijd tussen 
waarheid en leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De 
waarheid over de leugen is soms zo schokkend, dat ik snap 
waarom sommigen de waarheid over de leugen niet kunnen 
bevatten en nauwelijks kunnen geloven. Het is zoals Aleksandr 
Solzhenitsyn zei: “De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je 
er kotsmisselijk van!” Maar echte vrijheid kan niet bestaan 
zonder waarheid. En die Waarheid is een Persoon en Zijn Naam is 
Jezus. Hij zal triomferen over de vader der leugen die het kwade 
goed noemt en het goede kwaad. Laat je inspireren.  

Auteur: Jaap Dieleman 
Kostprijs €16,50. Bestellen - Klik hier! 

 
DE OOGST IS GROOT IN INDIA & PAKISTAN  
In 2022 zagen we 2.5 miljoen mensen een keuze voor Jezus maken. Echt onvoorstelbaar! Met 
dank aan alle werkers in India, Pakistan en alle sponsors die ons gesteund hebben. Dank je 
wel!  Dit jaar zagen we al ruim 1,6 miljoen mensen tot Jezus komen. Bid dat het kostbare 
Woord van God niet uit hun harten geroofd wordt, maar dat ze zullen groeien in hun geloof.   
 
GOED NIEUWS, MAAR TOCH NOG BLIJVEND GEBED GEVRAAGD!!!!!!  
Juist nu we zoveel mensen tot Jezus zien komen, probeert de vijand Gods werk te verstoren. 
Want de bank in India houdt ons geld vast. Inmiddels is er een rechterlijke uitspraak dat de 
ene helft wordt doorgestuurd naar onze partner, maar de overige € 50.000, wordt nog vast 
gehouden. Blijf bidden dat ook dit geld 
snel vrij komt zodat we ons werk 
ongestoord kunnen voortzetten. Dank je! 
 
MEER OOGST ONDANKS VERVOLGING 
Ondank de laffe aanval van vorige maand, 
gaat ons werk onverminderd voort. In de 
maand mei zagen we ruim 357.000 
beslissingen voor Jezus. Dit jaar zagen we 
al ruim 1.6 miljoen beslissingen voor Jezus. 
En we gaan voor nog veel meer dit jaar. 
Dank u Heer voor deze grote oogst! 

https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://rumble.com/c/c-2233274
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/de-waarheid-over-de-leugen/
https://shop-heilbode.nl/product/de-waarheid-over-de-leugen/


PRAYER-FESTIVAL - Pakistan 
Kasur-City - 26 mei 2023  
Klik op de foto om de 
promo te zien. Er werden 
naar schatting 120.000 
beslissingen voor Jezus 
gemaakt. Los nog van de 
100 miljoen potentiële  
kijkers die via Isaac- en 
Eternal-LIfe-TV keken.  

 
God kent hen die hun 
hart hebben geopend 
voor de boodschap van 

Zijn genade in Christus. Bidt voor hen die Jezus hebben aangenomen, zodat het zaad niet uit 
hun harten zal worden geroofd. Verder zoek ik steun voor Pastor Anwar, die dringend behoefte 
heeft aan vier camera's en twee drones om deze meetings vast te leggen, want zijn apparatuur 
is op laffe wijze na dit festival gestolen. We willen in het najaar nog meer van deze schitterende 
meetings doen. We zoeken dus investeerders. Als u dat wilt doen, klik dan hier om te steunen.  
 
VIJF MILJOEN ZIELEN 
Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en de Prayer festivals in Pakistan, hopen we twee 
keer zoveel mensen te bereiken als vorig jaar. Een enorme uitdaging die we aanvaard hebben. 
We hebben de hand aan de ploeg geslagen en kijken vooruit en zullen doorgaan totdat Hij 
komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt dit 
niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! Als u wilt ondersteunen, klik dan hier! 
 
DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
U kunt helpen door: betrokken te zijn, te bidden, te bemoedigen, te 
steunen en te doneren. Zonder financiële middelen komt er veel werk stil 
te liggen. Daarom vragen we u ons werk te steunen. Elke gift vanaf €100,- 
willen we bedanken met het boek: "Gekocht en Betaald". Zie hier---> 
Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen. 
Klik dan hier om te doneren. en lees hier onze meest recente nieuwsbrief. 
Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem 
Hem aan als je Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)  
 
 
 

      
 
 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://www.heilbode.nl/assets/files/HB-updateMei2023.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eyeopener_Magazine.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
https://www.heilbode.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/het-mysterie-van-de-opname/
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-opname-komt-voor-de-grote-verdrukking/
https://youtu.be/Riz1Xenytic
https://shop-heilbode.nl/product/gekocht-en-betaald/

